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Demokra 
mücadelesi 
durdurulamaz! 


Tu 
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Ne sıkıyönetimin uzatılması, 
ne faşist bir hükümetin kurulması , 
ne'ara rejim hazırlıklar, 
ve ne de yeni baskı yasaları 
KİTLELERİN YÜKSELEN 
ANTİ-FAŞİST MÜCADELESİNİN 
ENGELLENMESİNE YETMEYECEKTİR. 


BASKANIM / 


qnan 


e | 
9 EMPERYALISTLER VE EGEMEN SINIFLAR. GERİCİ f 


Koyun Pazarı . Saman Fa yerini CHP'ye küfür etmek 

ej # >. MISLIK DURUMUNDAN KURTAR: 8 zan At Pazarı Ankara'nın le kazanmış senatör, birdenbi 
A A VE BİRLEŞMİŞ BIR GERİCİL IK YARATMAYA f An H H teli lam? bu ünlü pazarlarının yanında u nleketin yüce çıkarları 
BUGUN İÇİN ÖZEL BİR ÖNEM VERMEKTEDİRLER wi | a | gini zun süredir bir yenisi eklenmiş CHP'ye girmeyi erektirdi 
ONLAR, BU POLİTİKAYI HAYATA GEÇİRMEK IÇIN ig r bulunuyor: Milletvekili Pazarı fini" keyediveriyor M l u 
YOĞUN BİR Ç ABA GÖSTERMEKTEDİRLER fı ..... .. Bu pazar, her dönem açık umu bozuk milletvekillerinin 
í bütün ülke masna rağmen, siyasi bunal rçları artmış olan senatörlerin 

R min keskinleştiği dönemlerd kınd arti değiştireceği üze 


daha da canlanıyor ve fiyatla 
hızla yükselen p 
tışları artıyor. Dal 
CHP'ye 
gün dün aldığından dal 
ir fiyatla 


ahminler yapılı 


FAKAT GELECEĞİ BELİRLEYECEK OLAN EGEMEN 
SINIFLARIN VE EMPERYALİSTLERİN YENİ PLAN 
LARI DEĞİL, İŞÇİ SINIFININ VE EMEKÇİ HALK 
KİTLELERİNİN ÖRGÜTLÜ VE AKTİF MÜCADELE 
SIDIR 


geçen mil 


ardından küfürler savrulan mik 
lervekiline o “Tuzakgörüşlülüğü”, 
“vatanseverliği”, “basireti” üzerine övgüler düzülmesin. 


demokrasi mücad 

direnişler, reformist 
hayallerle, faşist 

katbamlarla ve sıkıyönetimin 
baskı ve terörü ile 
durdurulamayınca, 
emperyalistler ve egemen 
sınıflar, bunlara ek olarak 
yeni tedbirler almaya ve 
yeni “çözümler” devreye 
sokmaya başladılar 
Kitleleri yıldırmak ve onlara 
gözdağı vermek için, çeşitli 
renkten sözcülerinin ağzından 


önce 
İstanbul'da 
anti-faşist eylemler 


11 Ekim-şünü Soğanlık'ta © nuşmaları yapılarak emekçiler, 
bir toplantı yapmayı planlayan faşist cinayet çetelerine karşı 
MHP'nin bu toplantısı proleter | mücadeleye çağrıldı. Kahve ko- 
devrimciler tarafından engellen (o nuşmaları, emekçilerin büyük 
İlgisini gördü. Duvar yazılamalı- 
n yapılarak propaganda yoğunlaştırıldı. 


Üstelik bütün bu hokkabazlıklar, “ülkenin yüksek çıkarişri” uğruna, demokrasi adına 
yapılıyor. Otel köşelerinde parlamentoda vetlecek bir oy için 
yapılan pazarlıkların adına de 
mokrasi deniyor. Mebus pazar 
larmdan haraç-mezat satın alın 
mış milletvekilleri ile kurulan 
hükümetlere “milletin iradesi" 


“oy tabanı” 


Yeni hükümet alternatifleri 

gündeme geldikçe, onların meşru 
| laştırdması Çabaları artiyor, gerici 
mekanitmanın yürütücü cihazın 
sözde kitlelerin iradesiyle oluşu 
rulduğu, bu iradeye dayandı 
ği ve onu temsil ettiği yolun- 


yine 
sahnede 


Son günlerde yine bir eski 
Oyun bezgahlanmak isteniyor 
"Türk - Yunan” çatışmaz 


toplantı yapmaya cesaret ede- 


Bu, eski bir oyundur. Her adı veriliyor 
mediler. Toplantının yapılacağı 11 tehditlerini yoğunlaştırdılar pal De yaya herpaçalık döneminde. eri s r 
č r T ve on! rülmektr. 

Proleter devrimciler, top- Ekim günü mahalleye girişçr YENİ HÜKÜMET Parah uşaklarının bütün gerçekleri çarpıtmak pe lb eilerini” o Bütün bunlar çürüyen dü 
lantı yapılacağını öğrenir öğ- kışlar kontrol altına alındı. Her FORMÜLLERİ terwyüz ederek Yürürükleri dema mf mücadelesinden uzaklışir zenden yayılan lağım kokula 
renmez, yoğun bir propaganda tosia sakin Kane de es Reformist Ecevit hükümeti gojik bir propaganda, bu sahtekar ey lehtar tekrar ndır. Burjuvatoprak ağası dü 
faaliyetini giriştiler, Kahve ko- Gİ tek başına en azından bu hèn yaypınlaştırılması amacıyla ekimin bel toiii zenin her yanı, her kurumun 

il dönemde egemen sınıflar ve ileri sürülen AP'nin oylarını artır yan in eyun değihdir. dan yayılan. benzer kokular 
t f dığı, “milletin” AP yi hükümette e im” im svufisr k ` h Š 
J ULUSLU batılı emperyalistler n y artık onun tarihten silineceği 

HALKIN KURT S açsından işlevini şimdilik A TE gar a a e meki dönemin geldiğini gösteriyor 

tamamladı. Daha doğrusu muani gerici partiler, örne! 


Devem Sayfa Eda 


Egemen sınıfların 
siyasi istikrar tedbirleri 
ve revizyonizm 


Egemen sınıfların yeni salda hazırl 
parçası olarak sıkiyönetimi yeniden ur faşist bir hükümetin 
kurulması hazırlığına girişmeleri ve “ara rejim” tartışmalarının yeniden 
halanması karşısında revizyonizm, karşıdevrimci özünü hemen ortaya 
koymakta gecikmedi. TİKP ve TKP revizyonist mihrakları, egemen wv 
aflann içine düştükleri çözümsürlüklerin “çörülmesi İçin hemen öneri 
Üstüne öneri getirmeye başladılar. Kitlelerin gelişen anti faşist demokrasi 
mücadelesini bastırmak için itfaiyeci rolünd. «hneye çıktılar 

REVİZYONİZMİN ÇÖZÜM YOLLARI 

TİKP revizyonistlerine göre CHP hükümeti, kitlelerin gelişen demek 
rasi mücadelesini baştırmakta ve egemen unufları ve emperyalistlerin bü. 
tün isteklerini yerine getirmekte yetersiz kalmıştır ve sonuçta da İstifa 
etmek zorunda kalmıştır. Ayrıca buğün AP, MHP gibi faşist partiler İle 
CHP relormistleri arasındaki Çatışmaların sürmesi “buhrana çözüm yoku 
bulunması” açsından olumsuz olmakta emperyalistlerin ve egemen s 


Devamı Sayfa 6'da 


MSP ve CHP de, bu, aynı kitleleri 
ağulamaya ve kitleleri sözde düze 
nin savunucusu ve temeli olarak 
göstermeye dayanan propaganda 
temelinde AP'yi köşeye sıkıştı” 
maya çalışıyorlar. Onlar da hak 
kn temsil yetkisini AP'ye verdi 
ği, ona destek verdiği ve. demago 


egemen sınıflar için var olan 

işlevini artık yerine getirmekte 

yetersiz bir duruma geldi. 
Devamı Sayfa 6'da 


Gericilik son günlerde faşist cinayet örgütlerini halka şirin gös 
termek ve eli kanlı katil sürülerinin işledikleri cinayetleri unuttur 
mak için halk kitlelerinin dikkatini başka alanlara çekmeye çalışmaktadır. MHP'li katillerin MİT ve Kontrgerilla gibi resmi faşist | 
Örgütlerle birlikte katlettiği binlerce devrimci ve emekçinin kanı | 
f unutturulmak, bu cinayet örgütleri aklanmak istenmektedir. Son 

| günlerde yeni hükümet kurulması oyunlarıyla ve Yunan düşmanlıbeleri salen mücadelesini bastırmada refi mler j ği körükleme etrafında yoğunlaştırılan gerici propaganda foglii d 
in yük: ni bast reformist yönte, erhi 7 na; ini T olan tecrit cem ni kırmayı 
fiğini yitirdİkçe, hakim sınıflar faşist zorbalık Sardara dahi ; ani ei Yet örgütlerinin dimi — a e lanmaktadır 
fazla ilgi ve İstek duyuyorlar. Reformcu CHP hükümetinin sıkıyöne- | e Rİ b ; y İşçi sınıfı ve emekçi kitlele 
m e e E vw rin mücadelesinin gelişip güç- 
Ulak vb. gibi reformist hayallerle üstü örtülmeye çalışılan— siyasi ear S D mücadele içinde 
hayatın daha da faşistleştirilmesi doğrultusunda atılan ileri 3dimlar bei nay çetelerinin 
pekiştirilmek ve geliştirilmek İsteniyor Gericiliğin ve özellikle AP" A giyin Sik 
nin kitlelerde desteklendiği, “oy patlaması yaptığı” vb. şeklindeki birçok alandan p 
propagandayla hakim sınıflar ve onların paralı uşakları, bu eğilimin ması, kitlelerin her geçen gün 
meştulaştırılmatına çalışıyorlar. Bu eğilime uygun hükümet ihtimak artan oranda proleter devrim 
leri seraları Gericilik, kitleler nezdinde kaybettiği itibarı ve gericilerin ve devrimci demokratlemesini çeşitli manevralarla, faşist saldırılara ortam yaratmaya çal- ların etrafında biraraya gek 
parak örtbas etmeye ve güç toplamaya çabalıyor Bu manevriların mesi, kitlelerin bizatihi mc 
bir unsuru plarak rol oynayan ve bunları onaylayan reformist ve ateşi içinde sivil ve 
? delenin ateşi İÇ 
revİzyonisiler açıkça kitle mücadelesinin karşısma Çıkıyor ve gerici faşistlere Karşı 
bay gs r lanmaya gereksinim duyması 

Gericiliğin hesaplarının bozulması ve yükselen kitle mücadele- AY lanma sıkıyönetim 
sinin önüne güşülerek bu yükselişe uygun taktikler İzlenmesi devrimci ve Ke ağn 
güçlerin önünde duran acil bir görevdir Hakim sanıların saldırı giri süngüsü ve iyii eni 
şimlerine karşı, yükselmekte olan kitle hareketini organize bir güç Say 
haline getirmek, tek tek mücadeleleri, çeşitli sınıfların birbirlerinden a =: Si 
kopuk olarak giriştikleri direniş ve eylemleri birleştirmek ve tümünü TOPLUSÖZL ESME ÖRNEĞİ 
ÞE LESININ 
ESMELER 


sorun ve görevlerimiz 


Genel olarak gerici partiler, kitleterin umudu olmaktan Çıkarken, 
reförmizmin İflasının kesinlik ve açıklık kazandığı şartlarda yaşıyoruz 
Reformlzm, kitleler üzerindeki ağulayicı etkinliğini kaybetükçe, kit- 


Devamı Sayfa 86'da 


çine girmeleri, bunun bir 


devrim hedefine yönelen mücadele seli içinde birleştirmek -işte görev 
budur. Tek tek eylemlerin, çeşitli devrimci sınıf ve tabakaların bir. 
birleriyle | birleşmemiş eylemlerinin gericilik karşısında kitlelerin 
yeterli ve birleşik bir güç oluşturmaması, böyle bir mücadele belir. 
li başarılar kazansa da, yükselen mücadelenin ihtiyaçları açısından 
daha büyük başarıların mümkün ve gerekli olmas, emekçi kitlele- 


TKPli 
Öğretmenlere 


IŞCI SINIFININ £ KONOMİK M 


ARAÇLARI OLARAK TOPLI YAZISI 4 SAYFADA 


saldırdı 


rin birleşik güçlü eylemlerinin hazırlanması görevini gündeme getir 
mektedir Böyle bir mücadele, tüm sömürülen ve ezilen kitlelerin 
genel grevi olabilir. İşçilerin genel grevi, yoksul köylülerin köylü 
komiteleri aracılığıyla toprakları el koymaları, memurların, Öğretmenlerin, öğrencilerin genel boykotu, bunların dükkanlarını kapatan 
esnaflarca, çalışmayan mübendislerce vb. desteklenmesi, tüm mücidelenin genel bir eylem içinde birleşmesi, bu yolla demokrasi müca 
delesinin yükseltilmesi, gericiliğin besaplarını borcabileceği gibi, dev. 
rimin ilerlemesine yol açacaktır 

Komprador burjuvazi ve toprak ağalarının, onların paralı uşaklarının, revizyonist ve relörmislerin, sendika ağalarının, tüm gericiletin böyle bir mücadelenin karşısındı yer alacakları, ama mücadelenin hakimi onları ve çeşitli gerici akımlar arasındaki çelişmelerden de yararlanarak geliştirilebileceği kanitlanmaya ihtiyaç olmayan 
gerçeklerdir 
Devamı Sayfa O'da 


20 Ekim günü yapılmak 

nen İstanbul TÖB DER Şubesi 
Kongresi TKP'li sosyakfaşiştler 
tarafından engellendi. TKP'i 

Birlik © Dayanışma” grubu, 
kongreyi ve öğretmenlerin kong 
reye katılımını engellemek için 
her türlü yönteme başvurdular. 
Kongre salonunda provokasyon 


> sağladılar. 
Bilindiği gibi | ii 
ER Şa PERITOS 


ve TSİP'li sosyak faşistlerin SF 
şitli dalevralarıyla üç yıldır YE 
pılamamaktadır. “Birlik D95 
nışma "cılar tecrit olduk!” 
gördükleri için ne pahasına o 
sa olsun kongreyi yapım 
ya çalıştılar Kongre rey 
kongreyi erteleme hazırl! 
giriştiler 


20 Ekim günü yapılan KE. 
re dolayısıyla propagand? ? kf 
ten demek üyesi öğren“ 
çeşitli okullarda TKP gy 
faşistlerin saldırısına uÈ e. 
TKP'liler kongreyi engeli 
çeklerini, kongrede kavs? * 


tehditleriyle öğretmen 
ye katılımını önleii Çalıştılar. Kongre günü 
D'U saldırganlar kongre sr 
etrafını çevirerek, Öğ” 
fetmenlere gözdağı vermeye 
ToS 
Songrenin başlaması" 
Yelikte 100 kişilik “Birlik Dr 
Alışma” grubu, öğretmenlere 
aş rmaya başladı. Sandalyele- 
» Ayaklarını kıran sosyákfaepi bir taraftan “Demok- 
Kongre” diye bağırırken. 

> Devami Sayfa 6'de 


Çağını, i kongre salonunun dağ 
kerin 


yla 


PREM ZARARLARININ EN KISA ZAMANDA 


GİDERİLMESİ İÇİN BÜYÜK SOSYALISI DAYANIŞMA, 
BİRİMİZ MEPİMİZ HEPİMİZ 


“ARNAVUTLUK HALKI BU KENTTE, KENDİ MILITAN VE 
YENİLMEZ GÜCÜNÜ, DEVRİMCİ RUHUNU, EŞSİZ KARARLI- 
LIĞINI VE CESARETİNİ AÇIKCA GÖSTERDİ, O KENDİ BAG- 
RINDA NE MUAZZAM OLANAKLARIN YATTIĞINI VE PAR- 
TİNİN ÖNDERLİĞİNDE KENDİ GÜÇLERİ VE ÇELİKTEN İRA- 
DESİ VE USTA ELLERİYLE NE MUHTEŞEM ESERLER GER 
ÇEKLEŞTİREBİLECEĞİNİ GÖSTERDİ. İŞTE SOSYALİZM 
BUDUR. İŞTE PROLETARYA DİKTATÖRLUĞU BUDUR 


SALVADOR -Cuntanın gücü 
halk hareketinin gücünü 
yenebilir mi ? 


«İvador'da geçtiğimiz günlerde darbeyle ik 
e geçiren cunta halk hareketini ezeceğini 


Amerika Ülkelerinden, Wikaragua'nın sınır 
şusu Salvador, 40 yıldan beri Amerikan emilizminin kuklası bir askeri rejim tarafından 
ilmekteydi. 
roza'yı deviren Nikaragua halkının yaktığı 
i sınırı aşmakta gecikmedi ve Nikaragu 
z nden hemen sonra El Salvador'da yüzlerce kişinin katıldığı izinsiz gösteriler dülendi, faşistler tarafından Katledilen yüzler- 
» devrimcinin cenazesi görkemli anti-faşist gösterilere dünüştürüldü, fabrikalar işgal edildi, 
kullar boşaltıld. 
"ikinci bir Nikaraqua kabusu" karşısında çılgıma dönen Amerikan emperyalizminin elebaşilarının, 
Salvador'u "devrimci şiddet uçurununun kenarıntalduğunu” açıklamasından az sonra, “halk hareskini başarıyla bastıracağını ilan eden" bir cur 
t darbeyle iş başına geldi. Ve ayağının tozuyla 
giiüönetim ilan ederek, parlamentoyu feshettiğini 
ağıkladı. “Tüm anayasal hakları askıya aldığını ve 
tüp grevlerin yasaklandığını” bildirdi.Askeri tuntkuün ilk eylemi işçilerin işgal ettikleri fabrikaları boşaltmak, halk ve gerillaların darbeyi pro 
testo için belediyeleri işgal ettikleri kentlere 
zırhlı araçlarla girerek direnişi ezmek oldu. Fabrika işçileri fakrikalarını boşaltmaya askebirlikleri elde silah karşıladılar saatlerce sü 
fabrikaları . faşist 
J vador'da 


Amavutduk halkı, acılarını güce dönüştünrek, hep birlikte depremin zararla 
rini en kısa zamanda gidermek için Çalığtyer. 


1 
e 
p> 


Arnavutluk halkı, 15 Nisan 
tarihli depremin yaratmış olduğu bütün zararları sosyalist 
birlik ve dayanışma ruhuyla 
giderdi. 

Arnavutluk halkı, deprem 
den zarar gören kardeşlerinin 
acısını paylaşmak için seferber 
oldu. Ve iki cepheden mücadeleye sarıldı Deprem zararlarının 
giderilmesi ve üretim alanına 
katkıda bulunmak 

bölgelerine yardım 
için çeşitli kentlerde komitleer 
kuruldu. Ülkenin dört bir yrnından uzmanlar, mühendisler, 
mimarlar, marangozlar, elektrikçiler vb. deprem bölgesine geldi- 
ler. Depremden çok kısa bir 
sûre sonra evlerin ve diğer 


gönüllü ve bölgenin emekç ülkelerde depremler yoksulluğl L 


safı, diğer ! yahdan "serbest seçimler ve ılımlı çö- derici bir ruhla; çalışmayın. milie vü il < Virdir 

= sr" vy $ : ra Kh, Traponya, Tuka bölge 
Z$ e r“ vaadinde bulurmakta, böylece bir yandan koyuldu. İşkodra şehrindeki yol ge müm i er ni pony Aa m iin 
tâlkı sindirmeye diğer yandan ise kandırmaya ça- tzedeler 8 $ p 


11.000 işçi ve lise ve yüksek 
pedogoji enstitüsü öğrencisi "'tarım bütün halkı ilgilendiren bir 
sorundur” sloganıyla kanalları 
açmak için 2 günlük bir eylem 
düzenlediler Kroya bölgesinde 
2200 işçi ve öğrenci bu bölgedeki bakır eritme tesislerinde 
kitlesel eyleme geçtiler. Fel» 
ketzedeler ve İşkodra emekçileri normal mesailerinden sonra 
hergün 2 saat deprem bölgesinde çalıştılar. Her fabrika, 
tarla ya da çalışma alanında 
emekçiler deprem bölgelerinde 
çalışmak üzere 2 gruba ayrık 
dilar. Bölgede devrim ve enternasyonalist bir rah egemendi. 
Kardeş partilerin heyetleri zaferlerinde olduğu gibi zorlukla 
rmda da Arnavutluk halkının 
yanındaydı. 

İşte Arnavutluk halkı $ ay 
gibi kısa bir sürede 5 yeni kasabayı, eskisinden çok daha güzel 
daha modern binlerce evi, okulu, ma yeniden böyle 
inşa etti, Aravutluk halkı 
bütün bunları kendi gücüne 
dayanarak başardı. 


WS kşşinin ölümüne, 379 kişinin 
ıralnmasına, 17 binden fazla 
vin, ekonomik ve sosyo kûlirel yapının kullanılmaz hale 
<İmesine, 100.000 kişinin evsiz 
bırksz kalmasına neden olmuş- 
u 590'e yakın köy yerle bir 
bimuştu 

Parti tarafından eğitilen ve 
önlendirilen yiğit Arnavutluk 
hanı bu felaket karşısında yık 
adi Acılarını güce dönüştür- 
İnek için ayağa kalktı ve tek 
ir vucut oldu 

Bütün bölgenin yerle bir 
mauna karşın, Henüz 24 saat 
eçmeden bölge halkına çadırar sağlanmış ve hayat norma 
dönmüştü. 16 Nisan'da AEP 
lerkez Komitesi Siyasal Büro 
yesi ve Bakanlar Kurulu Başanı Mehmet Şehu ve AEP 
Merkez Komitesi Sekreteri ve 
iyasal Büro üyesi Ramiz Alia, 
eprem bölcesine gittiğinde 
deprem zararlarının en kısa 
amanda giderilmesi için her 


yıllarca sürecek olan insanlık 
dışı bir yaşama terkedilmekle 
dirler 
Halkımız yıllarca (o önce, 
meydana gelmiş olan depremle 
rin kötü sonuçlarını hala ya 
şamaktadır. Ama buna karşın 
burjuvazi yaygara koparmakta, 
halkın duygularını sömürerek 
milyonlarca bra yardım topla 
maktan geri kalmamaktadır. 
Ama bu paralar felaketzedelere 
ulaşmakla mıdır? Elbelte ki 
hayır! Burjuvazi ve tüm yar 
dakçılarının gerçek a 
halkın içinde bulunduğu her 
türlü durumu, bu deprem gibi 
insanın hayalıni kaybettiği felaketler dahi olsa, kendi yağmacı ve sömürücü Çıkar. 
ları için kullanmaktır. Onların, 
halk düşmanı yüzleri o deni 
açığa çıkmıştır ki, deprek felaketzedeleri için yine halkıma 
zın gece yarılarına kadar 
kuyruklara girerek verdikleri 
kanların ticaretini yapmaktan 
der See E onlar e, imkanı, yararlanabilecek 
topladıkları © birçok Mer tor  'nağı kullanacağız, 
maddesini Amerikan yardım ma bütün busiarı yaparken de 
DEPREM SONRASI SEFALET da satarak kârlarma ne endi özgücüne güven ilkesinden 
YAZGI DEĞİLDİR larsa kör saymışlardır Man E mayacağu dediği zaman 
Aè një arr 1 halklara depremin pe mavutluk halkı şöyle yanıt 
~ - Sermayenin sömürü ve zu deprem sonrası felakdtia emişti “deprem dağları yr 

mün egemen olduğu ve özek yazgı olduğu demagoji ie sbilir, ama kalbizimi asla, 
likle bizim gibi yarrsömürge 


Jışmaktadır. 

Ama artık bir kez El Salvador halkı ayağa kalkraştır. Darbeler, sıkıyönetimler, belki yalnızca o 
mjn zaferini geciktirekilirler, ama El Salvador hal 
kinin nihai zaferini asla engelleyemezler. 


grtinin önderliğinde halkım 
gücü ve çelikten birliği 
gen güçlükleri yenecektir 
x Evet, Arnavutluk halkı 
Sİ örün göçlükleri yendi. 5 ay gi- 


m 


15 NISAN'DA HERŞEY 


YERLE ŞTU ok kısa bir sürede inşa etti 

Popullit Gaze Beğ li yeni evlerinin kapılarına kızıl 

| 15 Nisan i E raklar asarak Partiye, sosy» 
zeri i t te tarihinde Amp b° 


ci Demir Iş Serdikasının 
ve Yurtsever Devrimci Öğretmen'in wnderdiği mesajlar diğer Ülkelerden 
gelen mesajlar (arasında 
vr almıştır. 


ne ve proletarya diktatörlü- 
> olan bağlılıklarını dile gepe 


irdikeT 


vutluk'un Kuzey bölge 


a130 eylul 1979 tarihli 
sayısında ismi Kapo Yol- 
| ain Ülürü Dolayısıyla 
| Gööderiler telgrafları bas 
sığtır. Türkiye'den HA 
EN KURTULUŞU run, Devrim- 


VALGENE | TYRKIET: 
TDKP -IÖ: Boycot valg 


œ 
Ee SN Hi en ny {arce blive sat i somme 
fasci. trolialol af mdlermeme 


stisko diktatur. M af det 


OGAN SATTOMEN TIL OPBYGGELSE AF 
T.15 REYOLİ 


dalya dalga 


19.30-20.00 25-31 206 m 
21.00-21.30 25-31 m. 

22.00-22.30 41-50 m. 
01.00-01.30 31-49 m. 
06.00-06.30 4l m. 


ME almasına, 500 köyün yere 


Seleni merkezle 
kiri olan Alentejo bi 
inde tarım işçileri mi 
üzleştiren toprak sahi 
lerinin topraklarını 


voğunla 


eylemini 
ran 
ve polisler | 
lemi gerçekleştirmekle gö 
revlendirildi. Aşağı 
karı 20 silahlı polis ve 
kir dizi büyük toprak səhibinin eşliğinde Pento 
rppcaline 
topraklarına el koyrak üære Montemor kentine gir 
Ži U ri b 


tarır 
Antonio Casçuina ve > 


öldü, birçok kişi ağır ya 
ralandı. 


nânin halk düşmanı siyase 


toprak devrimini savunu yor 


alma girişim 


adele 


u yas 
Imaya ça 
leler , 


makamlafın kooperarönelik 
şan baskıl 
w juvazıi 


ir süre 
karutasın 


yu- 


kooperatifinin 


zi 
li i 


i 


yaşındahi 


işçisi,l 


aşındaki Jose Caravela 


Gerici Bümeyni yöneti- 


İran Gericiliği Omuz Omuza 
HUMEYNİ 

REVİZYONİST TUDEH'e 
YASALLAŞMA İZNİ VERDİ 


Bir süre önce bütün demokratik ve devrimci partilerle birlikte kapatılan revizyonist TUDE! Partisi yeniden Humeymi'nin kararıyla yasallaşmıştır. 
Du arada İran'da yasal olarak yayınlarmasına 
verilen az sayıda gazetenin arasında 
TUDEH'in yayın gryanı da bulurmaktadır. 

Sovyet sosyal-emperyalizminin İren'dakiuzantısı 
revizyonist TUDEH Partisi'nin yeniden yasal olarak 
faaliyet oöstermesine izin verilmesinin Humeyni ge 
riciliğinin halka ve özellikle de Kürt ulusuna kar 
şı yeni bas kı ve zulüm tedkirlerini uygulamaya koy 
duğu bir döneme raslarası İran gericiliğinin h l 
karşı yeni bir cephe oluşturduğunu göstermekt r 

TUDEH'in tam da Humeyni muhafızlarının kuzeyde 
Kürt halkının yaşadığı şehir ve köylerde tenkil se 
ferleri düzenlediği bir zamanda yasallık kazanması 
revizyonist partinin Humeyni çericiliğinin Kürt 
halkına karşı izlediği baskı politikasım Gnsvlarası ile doğrudan bağıntılıdır. TUDEH zaten 
Lir süredir Mreyni hareketine bağlı gerici œ 
rin güvenini kazarmak. ve bu sayede iktidarda pay 
sahibi olraya yönelik bir çizgi izlemektedir. TI DEN 
aynı çizgiyi fah döneminde de izlemiş ve Şah rejimine karşı ayaklanan güçlere “çapulcu serseri" 5 
fetları ile saldırmıştı. Sovyet sosyal-enperya 
minin İrar'daki İt sadık köleleri şimdi de > 
tutumu devrimi ilerletmek isteyen komünist ve derokrat güçlere karşi sürdürmekte ve bu ilerici güç 
lere saldırarak iMhreyni gericiliğinin saflarında 
iel b edinmeye uğraşmaktadır. TUDEN yefik a Kürt ulusal hareketine kargı da 

Revizyonistler bu araçlarına varmak u? runi o de 
rece ileri gitmişlerdir ki, Çin yanlışı küçük b > 
grupla kimin daha dindar ve daha müslünan oldı sa 
bile tartışmakta, herbiri kendisinin daha i Fa 
liman olduğunu iddia etmektedir, şe 

İşin başka bir ilginç yanı Çin revizyonizmini, 
eğime İnkilab-ı Tüdeh hareketi kuzey İran'daki 
wr ulusal hareketinin Sovyetler tarafından kışkırtıldığını iddia ederken, Sovyet yanlısı rev r 
yonist TUDEH çefieri Kürtlerin &ski SAVAK Aki 
r edimi wperyalistleriye Siyonistler taraf 

aaşkırtıldığını iddia etmektedir. Ancak bu iki 
aşırı gerici mihrakın bv konuda da birleşti a 
ta Kiirt ulusal hareketinin her ne ına paaa 
alsun bastırılmasıdır. aeea 

Fevizyonistler hangi raskeyi takurlarsa taksin- 


ı #ormuçta ikisinin de ce 5 
tadır ve çıkacaktır, gerçek yüzü açığa çıkmak- 


izin 
revizyon 


xa 


ın 
içle 


aynı 


Tanım işçileri PKP (YK) III. Kongresinde 


Balıkçılar da Gerici Humeyni Yönetimine Karsı 


tine karşı halk kitleleri 
nin çığ gibi büyüyen tep 


kisi, bazer Denizi kıyılarında kanlı çatışmlara 
dönüştü, 

Hümeyni yönetim! Hazer 
LCenizi'nde havyar Üretim 
bölgesi Anzali'de, Devlet 
Falıhçılık dairesi eliyle 
balıkçıların sörürüşünü 
katmerleştirecek, yaşam 
koşullarının dahada kötülleşmesine neden olacak 
tir dizi "av kısıtlaması- 
m" piyasaya sürdü, 

Bunun Üzerine, “gerici 

sıtlamalara ve balıkçı” 
lara karşı güdülen o düş 
manca siyasete karşı",kin 
rce kalıkçının katıldıgı bir genel direniş aizenlendi. Bölgede hayetın 
felce uğraması Üzerine,Mu 
reyni yönetimi bir kez da 
ha "devrimin çıkarlarını 
Korumak İçin devrim muhafızlarını göreve” çağırâL 
ve böylece devrim “ruha 
fızları” bir kez dala emekçilerin üzerine ateş 
açtılar, 


Açılan ateş sonunda iki balıkçının ölmesi üze- 
! direniş hareketi, da 
ha inatçı bir nitelik kazanarak tüm bölgeye yayıldı. Hazar Denizi'ninkı 
yılarında binlerce balıkçı, 15 Ölü ve yüzlerce ya 
ralı vererek "devrim mr 
hafızlarıyla” günlerce 
çatıştılar. Silahlı balık 
çiların kararlı direnişi 
karşısında gerileyen “Mr 
meyni Muhafızları”, İran 
Geniz Kuvvetlerinden yar- 


Ğim istemek zorunda kaldılar, 
Son bir yılda kuzey 


bölgesinde meydana golen 
© sert ve en kanlı çatış 
m Olarak nitelendirilen, 
Balıkçıların direnişi, Humeymi yönetiminin ordu du 
nma el komasi kerutuna 
karşın olanca hızıyla sür 
mektedir. Apa Humeyni yönetiri halk düşmanı siyasetini sürdürdilkçe, ne ka 
lakçıların, ne diğer halk 
kitlelerinin direnişlerimin ardı arkası kesilmetir: 


pyesinin cenaze tå 


reni 
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100.DOĞUM YILINDA f 


STALIN 


Yaşasın Marksizm-Leninizm _ 


Sovyet halkına 
ne getirdi ? 


Başında Lenin ve Stalin'in bulunduğu Bolşevik Partisi'nin 
gerçekleştirdiği Ekim Devrimi tarihte ilk kez emekçilere kendi 
kaderlerini çizme olanağı yarattı. Artık her şey emekçiler açısından, onlar için ve onların çıkarlarına göre planlanıyor, uygu 
lantyordu. İktidarı ele geçirmiş bulunan Bolşevik Partisi, ülke 
nin yaşadığı en zor şartlar altında İç Savaş ve dış müdahale 
şartlarında bile emekçi halkın refah düzeyini, sosyal ve kültürel 
durumunu düzeltecek tedbirler almaktan kaçınmıyordu. Sana 
yi, tarım ve tekniğin gelişmesindeki her atılım mutlaka kitlelerin yaşam düzeyindeki yeni bir yükselişle birlikte gitti 

Ekim Devrimi, milyonlarca işçi ve yoksul köylüyü siyasal 
yaşamın İçine sokarak, sosyalist demokrasiyi de sonuna kadar 
işletti. Bir avuç sömürücü dışında milyonlarca Sovyet işçi ve 
köylüsü üretimi, ülkenin siyasal yaşantısını, sosyal ve kültürel 
gelişmeyi yönlendirme ve yönetme görevlerinde birinci dere 
teden sorumluluk aldı Bizzat Stalin tarafından kurulan İşçi 
ve Köylü Devlet Denetleme Halk Komiserliği bütün Sovyet 


bir cennet haline geldi. 

setinin tersine, Sovyetler Birliği'ni oluşturan bütün ulusların, 
onların küçük ya da büyük, İleri gitmiş veya geri kalmış olmalarına bakılmadan her alanda gelişen serpilmelerine; Birlik'in 
ortak çıkarlarını ilgilendiren bütün sorunlarında eşit sorumluluk almalarını sağlayan bir düzen yaratıldı. Her ulusun kendi dil 
ve kültürünün özgürce geliştirilmesinin, zengin tarihlerinin derinliklerinde kalan sanat ve geleneklerinin yeniden canlanması- 
nın şartları oluşturuldu, Çarlık döneminin kötü bir kalıntısı 
olarak yaşayan Büyük Rus şovenizminin en küçük bir belirtisi, 
Birlik'i oluşturan diğer küçük uluslara yönelik en küçük bir 
şovence yaklaşım acımasızca ezildi. 

Lenin ve Stalin'in başında olduğu Bolşevik Partisi'nin 
önderliğinde Rusya işçi sınıfının kurduğu düzen, yüzyıllardır 
ezlen sömürülenler için gerçek bir cennet yarattı; hayali gerçek 
yaptı. 

Ama Kruşçev ve çetesinin gerçekleştirdiği karşı-devrimci 
darbe, Sovyet emekçilerini yeniden zulüm, sömürü ve baskı 
çarkının içine atı, Yine emekçilerin siyasal yaşamdan gittikçe uzaklaştığı, siyasetin “üstün insanlara”, yani Sovyetler 
Birliği'nin yeni yönetici sınıfı olan tekelci bürokrat kapitalistlere bırakıldığı, her şeyin kapalı kapılar ardında karara bağlandığı, emekçilerin kendi kaderlerini ilgilendiren hiç bir sorun- 
da söz sahibi olmadıkları siyasal bir düzen oluşturuldu. 

Kırk yıl boyunca sistemli bir biçimde gelişen ve gelişiminin 
her adımında emekçi sınıfların yaşam düzeyini yükselten Sovyet ekonomisi tıpkı diğer kapitalist ülkeler gibi, bunalımların, 

n, kol gezdiği yarınlarından emin olmayan insanların 
ülkesi haline geldi Mülkiyetin kapilalistleşerek yozlaşması 
sonucunda bölüşüm ilişkileri de yozlaştı. Herkese emeğine 
göre ilkesi yerine, yeniden kurulan sömürü sistemindeki yerine göre ilkesi geçirildi. Yarın yiyeceği ekmeği düşünen işçilerin, yoksul köylülerin karşısında onların alınteri ve emeklerinin ürünlerine el koyarak yaşayan imtiyazlı yeni bir taba- 


Sovyet revizyonist 

Şovenizmi siyaseti ve milli baskı nedeniyle, Sovyetler 
Birliği şimdi yeniden Çarlık ası dönemindeki gibi bir 
uluslar hapishanesine dönmüştür. E uluslardan halkların 
kendi kültür ve geleneklerini canlandırmaları 


Stalin'in önderliğinde başarıyla 
sosyalist Inşa yolunda yürüyen SSCB, 
dünya proletarya ve emekçilerinin 
geleceğinin yolunu gösteren ve onla 
nn gönüllü desteğini alan bir güç 
merkezi durumundaydı Sosyalist 
inşa yelarında kulakların başkaldırı 
sı ve unf olarak tasfiye sırasında 
büyük antifaşist savaş döneminde 
tüm emekçilerin yüreği, sosyalizmin 
kazançlarını savunan ve yeni kazanç 
lar ede eden SSCB'nin merke 
rinde yer aldığı büyük mücadelede 
Sovyet proletaryasi İle birlikte atı 
hatam Sovyetler Birliği'ne yönelen 

İngiliz emperyalist burjuvazisinin teh 
ditlerine grevlerle karşılık veren İngi 
Bz proletaryası, antifaşist savaşta 
çephe gerisinde Alman faşizmine kar 
şı savaşan Alman proletaryas, tüm ê 
zilen halklar, özellikle Balkan halkla 
rı SSCB'nin davasını kendi davaları 
olarak görüyor, onun başını çektiği 
dünya devrim cephesini pekiştiriyor 
Jardi 

Dünya proletaryas ve ezilen halk 
larını SSCB'ye yakınlaştıran, onun 
mücadelesinde kendi çıkarlarının da 
savunulduğu gösteren neydi? SSCB 
neden tüm ezilen, sömürülen kitlenin 
sevgili yurdu ve esin kaynağıydı. 

SSCB, dünya proletaryası ve ezilen 
halklarının mücadelelerine yol göste 
ren bir fener ve esin kaynağıydı, çün 
kü orada Lenin'in önderliğinde İlk 
defa sömürülen bir snf, Sovyet 
proletaryası sermaye egemenliğini 
devirerek kendi devletini, proletarya 
diktatörlüğünü kurmuş ve burjuvazi 
ye karşı amansız bir mücadeleye gi 
rişmişti. Proletarya Jiktatörlüğü dev 
letinin ilk işi mülksüzleştirenleri mülk 
süzleştirmek oldu. Bu, önce sanayi 
alanında, mülksüzleştirenlerin mülk 
süzleştirilmesinin o gerçekleştirilme 
için yeterli elverişli şartların olduğu 
bu alanda başarıldı Tüm sanayi İş 
etmeleri kamulaştırıldı; bankalar tek 
bir ulusal banka halinde örgütlenerek 
devletin denetimine alındı, Dış tica 
ret, proletarya devletinin yönetimine 
girdi. Bunların anlamı, burjuvazinin 
elindeki üretim araçlarının ondan ko 
parılıp alınması, onun sömürücü bir 
snf olarak varlığına son verilmesiy 

di. Burjuvazinin mülksüzl 

bir anda gerçekleşmedi. Ülke 


urumunun da 


etkisiyk 


(NEP) izlendi. Üretici güçlerin ticaretinde kollektfleştirilmesine imkan 
vermeyecek kadar geri olduğu koşul 
larda meta ve pazar İlişkilerinden 
yararlanılarık bizzat bu İlişkilerin, 
kapitalizmin tasfiyesi politikas olan 
NEP sürdürüldü. Bu İlişkiler, prole 
tarya devleti altında sürekli olarak 
kısıtlandı ve ortadan kaldırmaları 
hedefi hiçbir zaman gözden kaçırıl 
madı. 

Tanım, genel olarak kapitalizmin 
şartlarının (ve Rusya'da feodal kalıntıların varlığının) kaçınılmaz sonu 
cu olarak, sanayiye göre çok daha 
geri kalmıştı. İkinci olarak köylüler, 
hemen girişilecek bir kollektfleş 
tirmeye hazır değillerdi. Kırsal alanda 
burjuvaziye, kulaklara (zengin köylüler) karşı sand mücadelesine bir an 
ara verilmedi Sanay) proletaryasi kır 
yoksullarına kollektivirasyon yolunu 
gösterdiler, onları kulaklara, onların 
sömürüsüne son vermek için mücade. 
leye seferber ettiler. Proletarya, eliri- 
de olan sanayi işletmelerinden kooperatifleşmekte olan köylülüğe makinedonatım yardımı yaparak, onları 
kollektif çiftliklerde örgütlemeye yöneini 


Kendi unf çıkarlarının son derece hab sarsddığını gören ve varlıkla. 
rını tehdit altında hisseden 

* kulaklar, tüm köylüleri mülkiyet duygularıyla peşlerine takmaya çalışarak 
gerici ayaklanmaları giriştiler. Ama 
bu onların sonu oldu. Kırın ezilen 


min gelişmesi Sovyet emekçileri, 
soyalzmi inşa faaliyetinin sonu o? 


leti bunu denetliyordu, ama devi 
konomisi 


kontrolunda da olsa, meta eXo' 
ve pazar ilişkileri belirli kişilerin elim 
de sermaye olmaya elverişli bir va 
birikmesine kaçınılmaz olarak Y 
açacaktı Üretimin herkese ihtiyar 
na göre bölüşüm ilkesinin gerçek 
leşmesine imkan verecek kadar $ 
lişmemesi ve sosyalist böldüm W 
kesinin henüz herkese in . 
olması, bölüşümde farkhi ~ 
yine bazı kişilerin elinde sermaye 
olmaya elverişli paranın toplanma 
una yol açacaktı Yani, kısacası 
meta ekonomisi ve İşbölümünün ka 
müyle ortadan kalkacağı komünist 
topluma varılıncaya kadar yeni bur 
juva unsurların doğması için ekono 
mik-maddi temel var demekti. 

Bunlara ek olarak burjuvazi ikt 
dardan devflımesine ve bir 
sınıf olarak varlığına son verilmesine 
rağmen, tekrardan egemen olm © 
mudunu kaybetmiyordu. Örgütem 
meye, ezilenlerden daha yakındı Yüz 
yıllarca hakimiyetini sürdüren sö 
ilişkilerinden kaynaklanan özel mi 
kiyetçi fikirler genel olarak gerici 
düşünce ve özel olarak burjuva Ideolojisi hâla varlığını sürdürmeye de 
vam ettiği gibi, mücadele edilmediği 
takdirde, etkinlik sağlamak için şartlara sahipti 

Ve toplumda alt ve östyapıda kapi 
talizmin kalıntılarının kapitalizmin 
yeniden ortaya çıkabilmesi için part 
ların tümüyle ortadan kaldırılamadığı 
durumda bunların belirli bir rol oynaması, direnci en az olan unsuriği © 
etkisi altma alarak belirli bir yek 
laşmaya yol açması imkanı vardı. 
Devlet ve parti organlarında, sen © 
dikalar ve kooperatiflerde ve özek © 
likle yönetim kademelerinde olup 
da burjuva fikirler ve hayat tarz 
dan etkilenen, bunlara özlem duyan, 
sabotajlara varıncaya kadar proletar 
ya devletini ve sosyalist inşayıbak 
talamaya girişen gerici unsurlar @ftaya çıkabilir ve tehlike yaratabilir. 
di. Bunlar kaçınılmaz olarak yakincı burjuva devletlerle iişkiler korscak, onların ajanı olarak me 
rol oynayacaklardı. Çünkü Ge 


alin, sosyalist inşa 


r Birliğinde 


la geri dönüşün en 


öne sürüyordu. Du 
sosyalist devrim, mülk 
mülksüzleştirilmesine 
yor, yalnızca burjuvaziyle 


etaryan 
anın yöneten 


yönetilen 
$ değişimiyde sınırlanıyor 
mürücü bir snıf olarak burjuva 

dürmeye devam ede 
ww inşa sözde onunla 
k” gerçekleşecekti. Ve 


s, £ ve takipçileri Stalini 
avyet toplumund. 


a burjuvazinin var 
M görmemek ve buna uygun tedalmamış olmakla suçladılar 
ara göre Stalin, uzlaşmaz sınıf 
reddetmiş, ve dolayı 
j burjuvaziye kary” mü 
aele edememişti ! Geri dönüş onla 
i göre Stalin'in eseriydi! Böylelikle 
cu revizyonistler, Rusya'da ger 
weşen peri dönüş aracılığıyla kendi 
Saruva yollarının doğruluğunu savu 
Pap, kanıtlamaya çalıştdar. Bu burju 
iyi aklamanın teorisi oldu. Bu teo 
ayri Zamanda altyapıda ortaya 
kan nitelik değişiklikleriyle ilgilen 
#eyen, geri dönüşü salt siyasi bir o 
ty olarak açıklayan iradeci bir teo 
e Burjuvazi ikna edilmeli idi 
vb Stalin bunu başaramamıştı. 
Bu teorinin yalnızca geri dönüşü 
“eğil, sosyalist dönüşümü ve sosya 
nşayı da anlamsalaştırarak red 


<r 


yitlek tarar 


a Sözde 


| ugi açıktır Geri dönüş, “kapita 
iktidar sahipleri “nin 
i kabullenilerek, burjuvazinin 


yolun 


ime adanmıs 


sömürücü bir sınıf olarak varlığını 
sürdürmesi gerektiği propaganda ed 
lerek önlenemez Bunu önleyecek 
göç, alt ve üstyapıdı yok edilen 
kapitalist ilişkilerin daha bir süre 
devam edecek olan kalıntılarına ve 
ortaya çıkması engellenemediğinde 
meta ekonomisinin doğmanna yol 
açacağı yan) burjuvazinin oluşması 
na, bürokrasiye, bozgunculuğa karşı 
mücadele, kapitalist kuşatmaya karşı 
ülkenin, emekçilerin çıkarlarının 
savunulmasıdır.. Bunun 
garantisi İşe Stalin'in doğru olarak 
defalarca belirttiği gibi partinin ML 
in savunulması ve uygulamasına daya 
nan bölünmez birliği ve yolgösterici 
liği ve onun yönetiminde proletarya 
dJiktatörlüğünün her alanda sürdürük 
mesidir Aksi takdirde, sosyalist inşa 
kesintiye uğrayacak; giderek tabaka 
laşıp yeni bir burjuva snif oluştura 
cak olan yoz burjuva unsurlar ülke 
dışından aldıkları destekle ülkeyi 
hakimiyetleri altına alacak, teknok 
rat, bürokrat vb. unsurların teşkil 
edeceği yeni burjuvazi siyasi ve eko 
nomik iktidarı ele geçirecektir 


başarımnın 


Slaün'in sosyalist Inşayla İlgili öğ 
retileri bugün de geçerlidir, ASHC'de 
başarıyla uygulanmaktadır ve dünya 
proletaryasına ilham vermeye devam 
etmektedir İzlenmesi gereken, burjuvazinin onun savunucusu Çeşitli revityonist akımların Çürümüş fikirleri 
değil, Stalin'in doğru yoludur. 


çinde kendilerine yaslanacak (birlik H 
beg 


mf temeli bırakılmayan, ancak 


firli boşluklardan (yozluklar VO S 
en meta ek aç! 


j3 , 
b “unsurlar Ülke de 

şında kendilerine dayanak bulabi- 
Ürlerdi. SSCB, heniz kapitalist ku 
şatma altındaydı ve ülke içinde barjuvazi ve uzlaşmaz karşıtlıklar orta 
dan kaldırılmasına rağmen, sosyalist 
İnşa, dünya burjuvazisinin tehditi 
ve çok yönlü saldın ve uluslararası alanda sosyalizmle kapitalizm æ 
rasındaki uzlaşmaz karşıtlık şartla 
rında, sürdürülüyordu. Uluslararası 
burjuvazi, Ülkeyi içten de çökert 
meye yönelik faaliyetine hiçbir z» 
man ara vermedi; yozlaşmakta olan 
unsurları destekleyip satın almaya, 
onların faaliyetlerinin etki alanını 
genişletmeye Çalıştı 

Tüm bunların üstesinden gelme 
nin yolunu sosyalist İnşanın sorun 
larını doğru olarak tahlil eden Stalin 
göstermişti. Proletarya diktatörlüğü, 
sürekli olarak sağlamlaştırılmalı, alt 
ve Üstyapıda yorluk ve kapitalizmin 
kalıntılarına karşı, bürokratik ve Ýberal dejenerasyona karşı sörekli 
bir mücadele yürütülmeliydi Stalin, 
mülksüzleştirenlerin rnölk süzleştirik 
mesinde olduğu gibi, sosyalist ekonominin yasalarını doğru olarak ortaya 

Sanayinin geliştirilmesi, me 

ta ekonomisinin yol açtığı dağınık 
lığın merkezi planlama ve burjuva 
hakkının (bölüşümde), kısıtlanması, 
yoluyla, küçük üreticilerin kolhoz ve 
sovhozlarda örgütlenerek kollektiflet 
menin sağlanması yoluyla sosyal 
inşanın ilerletilmesi sorununda da 
açık ve berrak bir önderlik sağladı 
Stalinin yöneüminde SBKP, ayr 
zamanda bürokratik yozlaşmaya 
karşı israrlı bir mücadele yürünü 
Ve emperyalist devletlerin, İngiliz 
burjuvazisinin, Nazilerin desteklediği 
unsurların, bozguncuların temizler 
mesi ve cezalandırılmasını gev 

Ama SSCB'de Stalin'in ölümünden 
sonra proletarya diktatörlüğünün sÈlamlaştırılması ve sosyalist intan 
ilerletilmesi mücadelesi zaafları uğ 
radı Parti ve komünistler, revi:yo 
nist, bürokratik yozlaşmaya,bu eğ 
imin temsilciliğine soyunan Ku? 
Çev grubuna karşı mücadelede t 
tarhı davranamadı. Uzlaşmacılık, mo 
dern  revizyonizmin hakimiyetine, 
parti ve devlet yönetimini ele geçi 
mesine, komünistlerin tasfiyesine yol 
açtı, Modem revizyonistler, uluslar” 
ram burjuvazi tarafından desteklendi 


r 
a] 


(34) 1919 yılında Stalin RKP (B) delegasyonunun bir üyesi 
olarak Komintern'in 1. Kongre çalışmaları katıldı. Kısa bir 
Süre sonra toplanan Parti 7. Kongresi de Stalin'i'MK'ya seçti Aym yıl Lenin'in önerisiyle Devlet Denetleme Komiserliğine atandı Ayrıca İç Savaştaki başarılarından ötürü Sovyetlerin en büyük nişanı olan Kızıl Bayrak nişanını aldı. Siz 
lin bu yıllarda da Rusya'da milli meselenin çözümü için üstün bir çaba sarfetti. Çeşitli ulusların kendi özgür iradeleriy- 
k ve gönüllülük esasına dayanarak tek bir çatı altında top- 

için çalıştı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir- 
Biği'nin oluşturulmasında kesinlikle belirleyici bir rol oynadi. (Resimde Stalin, SSCB'yi oluşturan cumhuriyetlerden 
biri olan Dağıstan'ın özerkliğini ilan eden kararı okurken 


görülüyor) 


yüksekte tutmamızı ve saflığını korumamızı 
Lenin yoldaş emrini şerefle yerine getireceğimize 


Japonya 
Komünist 
Partisi (Sol) 
Stalin yılını 


militan bir ruhla 


kutluyor 


Japonya proletaryasının 
çek önderi JKPisol) diğer tüm 
Marksist-Leninist parti ve örgüt 
ler gibi 1979 yılını Stalin yılı © 
larak kutlamayı kararlaştırdık 
tan sonra yoğun bir y 
girişti. Sürdürdüğü faaliy« tlerin 
bir parçası olan ve enternasy 
nalizm ruhunu kanıtlayan, ara 


larında Türkiye Deyrunci Komü 
nist Partisi - İnşa Örgütü'nün de 
bulunduğu 18 Marksist-Leninist 
parti ve örgütün ortak açıklama 
İ sına imzasını koyan Japonya KP 
(sol) bu açıklamayı hem teorik 
yayın organı “Devrimci Savaş 
çı nın Eylül 1979 tarihli 67. sa 
yısında hem de haftalık yayını 


"Halkın Yıldızı” gazetesinin 
6 Ağustos tarihli 949 sayısında 
yayınladı 


Parti, bu açıklamanın yanı sı 
ra yayın organlarında Japonya 
KP (sol) Merkez Komitesinin 
bir açıklamasına ve değerlendirmesine de yer verdi. Bu yazıda 
şunlar belirtilmektedir. “18 partinin yakın zaman önce Stalin 
in 100, doğum yılı nedeniyle 
imzaladıkları ortak açıklama uluslararası Marksist-Leninist ha 
reketin gelişmesi açısından son 
derece anlamlıdır 

Günümüzde, bir tarafında sos- 


FENT 
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Stalin yılı 
ve Marksist 
Leninist 
partiler 


va Y7ERREMER MEE 


....... 


gericiliğin ve emperyalizmin bulunduğu iki kamp arasındaki 
benzeri görülmemiş 
şiyor 

evrimin her türden düş” 
nam, eski dünyanın ömrünü uratmak ve yeni dünyanın ortaya 


mücadele 


yir hizi 


çıkışını engellemek amacıyla 
sosyalizme ve toplumsal ilerle 
me saldırıyorlar ) Özek 
likle ölümünden bu yana bu 
düşmanlar bıkmak bilmeden 
Stalin'e saldırıyorlar. Ve onun 
temsil ettiği değerlere karşi 
büyük birá nefret duyuyorlar. 
Bu ortak açıklamanın yayım 
lanması, devrimin, sosyalizmin 
ve toplumdal ilerlemenin her 
türden (düşmanlarını karşı 


Stalin'in Marksist-Leninistler tarafından kararlılıkla savunulması demektir 

“Günümüz koşullarının gelişmesi, uluslâraras proletaryanın 
ve tüm dünyanın Marksist-Leninist partilerinin birliğini güçlendirilmesini gündeme getiriyor. 
Gerçek Marksist-Leninist partileri birleştirecek uluslararası bir 
örgüt, ortak çizgi ve strateji ok 
mayışı, ortak açıklamanın önemini artırıyor ve ona, uluslararası komünist hareketin gelişmesi 
açasından yeni ve güçlü bir am- i 


bir yasam 


lam kazandırıyor.” 


yalirmin, diğer tarafından ise 


1879-1953 


(33) 1918 yılında Sovyet iktidarına karşı 14 emperyalist 
Avrupa devleti tarafından desteklenen yabancı askeri müdahale başladı. Bu müdahale ile birlikte ülke içindeki gericilik de azmış ve geriye dönüş umutlarıyla ülkede İç Savaş başlatmışlardı. Yabancı askeri müdahale ve İç Savaş 
döneminde Stalin, Savaş Konseyi üyesi oldu Merkez Komitesi ve bizzat Lenin tarafından durumun en karışık ok 
duğu bölgelere gönderildi. Üç yıl boyunca cepheden cepheye koştu. Büyük şehirlerin yiyecek gereksinmelerini gidermek için olağanüstü bir çaba sarfetti. Stâlin'in Kızık 
ordunun kurulması ve sağlamlaştırılmasında ve ülke için- 
«de karşıdevrimin “bastırılmasında kesinlikle belirliyici bir 
rolü ol S ' f - 
yer inaran ve bütün çabularmı bu tezin doğruluğunu 
tlamaya harcayan Troçki, İç Savaş döneminde de bal 
talayıcı ve karşrdevrimci eylemleriyle boy gösterdi. Stalin, 
Troçki'nin bu ihanet eylemlerini de açığa çıkaran ilk Bolşevik'ti. (Resimde Stalin, İç Savaşın belirleyici çarpışmalarının geçtiği Çaritsin'de görülüyor.) 


(35) Stalin, hazırlanmasında Lenin'le birlikte soru 

ğu, ancak Lenin'in hastalığı nedeniyle peni eraji 
dığı SSCB'nin ilk anayasasını hazırladı. Bu anayasa tarihte 
kurulan ilk sosyalist devletin bütün siyasi üstyapısını izen 
proletarya diktatörlüğü, sosyalist demokrasi, Olusal b mm 


gibi birçok karmaşık sorunu somut ç 

bir yapıttı. Lenin, 1922 yılnda amies DSA 
Partisinin önderliğinin tüm sorumluluğunu Stalin yoldaş 
üstlenmiş ve Lenin'in önerisiyle Parti Birinci Sekreterliğine 
getirilmişti. Bu dönemde Partinin bütün mücadelesine fiilen 
Stalin önderlik etti. Bir süre sonra da, Ocak 1924'de dünya 
proletaryasının büyük önderi Lenin öldü (Resimde Stalin, 
Molotov ve Malenkov, Lenin'in tabunu taşırken görülüyor.) 


veririz. Lenin yoklaş bizlerden aynlırken, Partimizin bir 
liğini gözümüzün bebeği gibi korumamızı öğütledi. Lenin 
yoklaş , bu emri de şerefle yerine getireceğimize söz veririz. „Stalin yoldaş, Lenin'e verdiği sözü her zaman tuttu, 
SBKP'yi ve şanlı Sovyetleri gözünün bebeği gibi korudu. 
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lgi sınıfının ekonomik 
esinin araçl 


mücad 


toplusözleşmeler 


a süresi 


ıltılmalıdır 


Bütün dünyada işçi sınıfının mücadele hedeflerinden 
birisi de çalışma süresinin kısaltılmasıdır. Patronlar ise sömürülerini artırmak için bu süreyi uzatmaya çalışmaktadır. Çalışma saatlerini dolaysız bir biçimde uzatmak sınıfın tepkisini 
çekeceğinden başka yollarla sömürüyü artırmanın yollarını 


"F| 


geliştirmektedirler. 


Patronlar sömürüyü artırmanın bir yolu olarak, “üretimin 
artırılması” demagojisi arkasında akort sistemi, teşvikli ücret 
sistemi, pirim sistemi gibi sömürü sistemlerini yaygınlaştırmaktadırlar. Bu sistemlerin uygulamaya sokulmasıyla bir yandan 
sömürü artırılırken diğer yandan işçiler arasında rekabet 


körüklenmektedir. 


Patronların çalışma süresini uzattıkları diğer bir yol da 
zorunlu mesai, zorunlu cumartesi ve pazar çalışmalarıdır 
Patronlar işçilerin normal, kazanılmış dinlenme zamanlarını 
da çalışma süresi içine alarak sömürülerini artırmaktadırlar 

Patronların, gerek emeğin yoğunlaştırılmasına dayanan, 
akort, pirim, teşvikli ücret sistemi gibi sömürüyü artıran 
çalışma sistemlerini uygulamaya sokmasıyla, gerekse haftalık 
ve günlük çalışmayı zorunlu mesailerle uzatmakla bir taşla 


birkaç kuş birden vurmaktadır 
Şöyleki: 


A) Normal bir çalışma süresi içinde işçi eline geçen ücmetle geçinemezken, fazla mesailer ve aşın çalışma ile daha 
Tazia bir ücret elde edebilmekte, böylece de; daha fazla ücret 
alıyor, günlük ihtiyaçlarını karşılıyor görünmektedir. Bu da 
işçilerin daha fazla ücret için mücadelesini engellemektedir. ` 

B) İşçiler arasında rekabet körüklenmekte, sınıf dayanışmas bozulmakta, işçiler patronla mücadele edecek yerde birbirleriyle mücadeleye yönelmektedir. 

Ş © Daha çok işçinin yapacağı işi patron daha az sayıda 
işçiye yaptırarak, yeni işçilerin sigorta, sosyal haklar vb. gi- 


derlerinden kurtulmak tadır. 


Patron için elverişli olan bu durum işçiler için tamamen 
olumsuzdur. Fazla ve aşırı çalışma, işçilerin iş ömrünü kısaltmakta, meslek hastalıkları ve işkazalarını artırmaktadır. Bununla da kalınmamakta, gerek rekabetin körüklenmesi, gerekse işçilerin görünüşte daha fazla ücret alıyor gibi görünmesi 
ile de sendikal mücadeleyi baltalamak tadır. 

Yukardaki nedenlerden dolayıdır 
çalışma süresinin kısaltılması, topl 
dele alanlarından biri olmalıdır. 40 saatlik iş 


haftalık 


Toplusözleşmelerde üstünde 
en çok tartışılan konulardan birisi de ücret sorunudur. Burjuvazinin sözcüleri ve patronlar, 
her toplusözleşme görüşmeleri 


dinlenme, yıllık izin (enaz 30 gün), 


Ücretler yükseltil 


ki, toplusözleşmelerde 
önemli 


haftası, 2 

A gün 

akort, teşvikli 
+ TOR 


artan pahalılığın suçunu işçilerin üstüne yıkmaktır. 
Kapitalizmin nispeten istikrarlı geliştiği dönemlerde bile 
işçi ücretlerinin hiçbir zaman 
fiyat artışlarının arkasından yetişemediği gerçeği gözönüne 
alınırsa, bizim gibi pahalılığın 
başını alıp gittiği fiyat artışlarının yüzde yüzü aştığı ülkelerde ücretlerin yükseltilmesi 
mücadelesinin önemi daha açık 
ortaya çıkar. Buna bir de işçi 
ücretlerini düşük tutmanın bunalımın yükünü işçi sınıfının 


BAŞKA KAYBEDECEK. HİÇ BİR SEYİM 


melidir 


arı olarak 


En genel anlamıyla toplu 
sözleşme; işçilerle patronların 
karşı karşıya gelip, kendi güçle 
rini ortaya koyarak, kapitalizmin koşullarını elverdiği ölçü 
de özgürce pazarlık etmeleri 
bu pazarlık sonunda işçilerin iş 
güçlerinin belirli bir süre için 
patron tarafından satın alın 
masıdır. Hiç kuşkusuz buradaki 
özgürlük sözcüğü patron ve işçiler için ayrı anlama sahiptir, İşçiler için “özgürlük”, açlk ve sefalet içinde direnme, 
hatta patronun lokavta gitmesi, 
işyerini kapatması halinde işsizliğe mahkum olmayı göze alma 
anlamına gelirken, sermayesine, 
kendi düzenine sırtını dayayan 
patron için sadece kârdan bir 
miktar zarar etmeyi göze almak 
anlamına gelmektedir. 

Öte yandan toplusözleşmeye oturan işçiler, alabilecekleri enyüksek ücreti almak için 
mücadele ederken, patronlar ise 
verebilecekleri ücretin en azını 
vermeye çalışırlar 

Ama yukardaki tanımlarda 
olduğu gibi, patronun yalnızca 
kendi gücüne dayanarak işçilerin karşısına çıkması en demokratik ülkelerde bile görülmez. 
Tersine patron, toplusözleşmeyeotururken, yasalar, mahkeme- 
ler, diğer patronlar, polis, vb. 
bütün düzen güçlerini de kendi 
yanına alır. Patron karşısında 
işçilerin bir tek gücü vardır, 
o da, işçilerin kendi aralarındaki birlik ve dayanışmasıdır. 
Bu nedenle de işçiler ancak, 
sıkı bir birlik ve dayanışma 
ruhu ile eğitilmişlerse, kendi 
sınıf sendikalarında  örgütlenmişlerse, alabilecekleri en yüksek ücreti elde etme imkanına 
kavuşurlar. Değilse, patronlar 
işçileri açlığa ve safalete terketmekten çekinmeyeceklerdir. 


TOPLUSÖZLEŞMELER 
NEDEN ÖNEMLİDİR? 


dönemde gi koşullard yaşar 


üstüne yıkma çabalarının bir 
parçası olduğu eklenirse, üc 
retler yükseltilsin talebi bugün 
daha da önem kazanır. 

Bugün 5 kişilik bir işçi 
ailesinin ayda ancak 18.000 
liraya geçinebildiği, gözönüne 
alınırsa, önümüzdeki iki yıl içinde istenecek toplusözleşme 
zamları, her yıl yüzde yüzün 
üstünde artan fiyatlar da gözüönüne alınarak hesaplanmalı ve 
toplusözleşme taleplerine çıplak ücret artışı bu lamayla belirlenmelidir. Aksi takdirde bugünkü ücretlere göre çok 
yüksek gibi görünen net 18.000 
liralık asgari ücret talebimiz bir yıl sonra artan fiyatlar karşısında işçi ailelerinin 
geçimlerini karşılayamayacaktır. 

Bizim ücretlerin yükseltik 
mesi talebimiz karşısında her 
soydan sendika ağası, bu ücret 
talebinin çok yüksek olduğunu iddia ederek işçileri gerçekçi olmaya çağıracaklar, eski alıştıkları biçimde bir kaç 
lira saat ücreti zammıyla işçilerin gözünü boyamaya çalışacaklardır. Ama bugünkü fiyat 
artışlarının ve geçim koşullarınm doğru bir biçimde açıklanması işçileri yüksek ücret isteme 
, talebi etrafında birleştirecektir. 

MESS patronlarının ücret- 


İZ YOKTUR 


yacakları h 
şacakların 
nedenle de 
menin 
her anında 


\angi y ogullarda çalı 
te pa ederler no 
işçil,g toplusõzleş 
hayatlarının 
h Bunun 
la da kalmaz m iyi toplusözleşmek ri j y kendisinin, 
insanca aşa a için gerekli 
ihtiyaçlar k ıraayamadığını. 
ne kadar r usõzleşme 
yapılırsa Yapıl kendisinin 
uc retli k legal başka bir 
ğını g ine yar 
dımcı olur. | ler kapitalizmin 
niteliği h ikk pr 
edinmeye başla GE da işçilerin kapitalizmi ortadan = 
dırma Mücadelesinin bir pae 
mağı olur 
Bu düşünceler filiz halinde 
belirse bile, projeter devrim 
ciler için son lerece Spm 
lidir İşçi sınıfını sosyalizm 
için eğitilmesi ekonomik mücadelenin siyas mücadele ie 
birleştirilmesi için bir vesile 
olur 5 


şey olmad 


EN Iyı 
TOPLL SÖZLEŞMELERİ 


SINIF SENDİKALARI 
YAPAR 


Her soydan sendika ağası 
ve bütün burjuva sendikalar, 
ii sınıfını ekonomik mücade- 

ile sınırlamaya çalışırlar. Dahası onlar, ekonomik mücadeleyi yücelterek toplusözleşmelerle 
işçilerin kapitalist sömürüden 
kurtulabileceğini iddia ederler. 
Ama ülkemizde bütün işçiler 
kendi deneyleriyle de görmüştür 
ki; bu sendikgiar her toplusözleşmede işçileri satmışlar, 
işçilerin alabileceği ücretle değil 
patronun vermek istediği ücretle toplusözleşmeleri imzalamışlardır. Çüniğ onlar işçi sın 
fının çıkarlarını değil, burjuvazinin çıkarların gözeterek toplusözleşmelere oturmuşlardır. 

Oysa , işçi anıfının uzak 
ve yakın çıkzlarının tavizsiz 
savunulmasını kendisine ilke, 
edinen sınıf sadikaları, sınıfın 
yakın çıkarların savunulması 
nın bir parças olarak gördüğü 
toplusözleşmekrde en iyi hakları almak içi mücadele eder. 
Bu mücadeled de tek dayana- 


ğı işçi sınıfım i 
birleşmiş gü- 


#atronun veredP snirlidir ve 


burjuva sendikb: işçileri mümkûn olduğu Biar patronun 
vereceği ile Wö:meve zorlarlar. Bu ned burjuva sendikaların plusözleşmeler 
ışmalarıdır. Si- 

için ise uzlaşmen farklıdır. 


rin birleşmiş 
elde edebilepsar ve unlaş- 
lerin elde © 
kleşir ki; bu 
işbirliği değil 
rlaşmadır. En 
lerde ancak 
lebilir 


EŞMEDE 
CEK 
İŞÇİLERİN 
TESPİT 
ANLAMA 


ok işyerinde, 
it ettiği talepneye oturmak 
bu djepleri görüşme 
k için sendika 
ktadırlar. Topblerinin bizzat 
h tespit edilme 
şünün proleter 
tarafından öne 
inden henuz 
karşın, bugün 
özelikle DOW 
öldü su işyerleri: 

fi a rank 
irçok sendika 
į patronun ö 
brunda kalmakferinde sendialeplerin "aşk 
edilemezliğin- 


ırlar. 
taleplerinin 
masına baş- 
»denciliğin 
“, “anarko 
çiler kendi tasazlar" vb. g 
çıkan sö 
bile artık bu 
amamaktadır. 
işçiler talep- 
bu talepler 
iç bile olsa 
vrayamazlar. 
yığının, pro- 
n sınıf İÇ 
kayratma yösu Sayfa 6'da 


MADDE 1 AMAÇ: Bu toplusözleşmenin amac 
işçileri ile işvereni arasında yapı 
lan toplu pazarlık sorununda işçilerinin 


işvereninden elde etmiş olduğu 
a-Ücretlere, b-Sosyal yardımlara, cİşçi sağlığı ve iş 
güvenliğine, d-Çalışma şartlarına, e-İş aktine ilişkin 
hak ve menfaatleri yazılı akit haline getirmektir 


MADDE 2 — SÖZLEŞMENİN KAPSAMI 

a-Yer itibariyle 

b-Şahs itibariyle: Bu toplusözleşmeden, sözleşme 
başlama tarihi olan tarihinden önce işyerinde 


çalışan, bu tarihten sonra işe giren ( ) tam olarak 
yararlanır 
MADDE 3 — SENDİKA ÜYE AİDAT ÖDENTİLERİ 


İşveren işçinin yazılı onayı olmadan işçi bordrosundan 
sendika adına hiçbir kesinti yapamaz. Ancak, her işçinin yazılı onayı olduğunda işçi bordrosundan 
sendika adına kesinti yapılabilir 


MADDE 4 — HİZMET AKDİ 

İşveren tarafından işe alınacak her işçiye hizmet akti 
yapılır. İşçi ile işveren arasında yapılan hizmet akitleri hiçbir zaman bu toplusözleşmeye aykırı olamaz 
Aykırı hükümlerin yerini bu toplusözleşmenin hüküm 
leri alır. Her işçi fülen çalıştığı iş ünvanmın o daire 
deki işçisidir. başka bir işte çalıştırılamaz 


MADDE 5 - DENEME SÜRESİ 
İşyerinde deneme süresi diye bir uygulama sözkonusu 
edilemez. İşe giren her işçi kadrolu işçi sayılır 


MADDE 6 — İŞ VE KADRO DEĞİŞİMİ 

İşçinin aleyhine olan daire ve kadro değişimi kesin- 
Ekle yapılamaz. Her türlü değişiklik işçinin rızasına 
bağlıdır 


MADDE 7 — ÇALIŞMA ŞARTLARI VE SAATLERİ 
a-Devamlı gündüz, tek posta veya vardiyalı çalışma 
süresi § saattir. | saat yemek paydosu, her saat başı 
se. dakika dinlenme molası verilir. Bu süreler çalışma saatinin içindedir 

b.Aradan 16 saat geçmeden işçilere işbaşı yaptırılamaz. 

oHaftalık çalışma süresi ..... 
günü 5 gündür. 


MADDE 8 - FAZLA MESAİ 
İşveren hiçbir durumda zorla fazla mesai yaptıramaz. 


mat, haftalık çalışma 


MADDE 9 — İşçilerden herhangi bir nedenle ceza 
kesilemez 


MADDE 10 — Grevde geçen sürenin ücretleri tam olarak ödenir. 


MADDE 11 — YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER: 
Her işçiye yılda ...... gün ücretli izin verilir. Hafta 
ve bayram tatilleri bunun dışındadır. 


MADDE 12 — ÜCRETLİ MAZERET İZİNLERİ: 
a-Tabii afetlerde 15 gün ücretli izin verilir. 
b-Doğum 


d-İşçinin yakınları (eşi, çocuğu, anası, babası, kardeşi) 
nin ölümü halinde -= gün kaynanası, kaymbabası, 
yeğenleri öldüğünde ..... gün ölüm izni verilir 

e-Her işçiye ayda iki gün ücretli mazeret izni verilir 


MADDE 13 — ÜCRETSİZ İZİN 
İşçiler istediği süre kadar ücretsiz izne ayrılabilirler. 


MADDE 14 — İŞE GEÇ GELME: 

İşe gecikmede 20 dakikalık süre için ücret kesilmez. 
20 dakikadan fazla müddet için kesinti yapılabilir. 
Ancak işçi işe alınır. 


MADDE 15 — İşçinin işyerine giderken yolda geçirdiği 
süre mesaiden sayılır. 


MADDE 16 — HAFTA TATİLİ: 
Hafta tatili Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki gündür. 


MADDE 17 — ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL 
Je rızası olmadan, işçiler hafta tatili ve bayram 


MADDE 18 — 1 Mayıs işçi bayramıdır. Zorunlu 
capna yerle ENE Ee 


MADDE 19 ~ HİZMET AKTİNİN İHBARSIZ FESHİ: 
İşçilerin iş akitleri ihbarlı ya da ihbarsız hiçbir suretle 
feshedilemez. 


MADDE 20 — TUTUKLANMA VEYA 
eyi GÖZALTINA 


İşçinin gözlüm alınması veya tutuklanması halinde 
=.= aya ücretli izinli, ...... g 
siz izinli sayılır. salan 


MADDE 21 — ASKERLİK NEDENİYLE 
AYRILMA: İŞTEN 


a-Askere giden her işçiye ....... TL verilir. 
b-İşçi askerlik dönüşü aynı işe, aynı kadrosuna alınır. 


MADDE 22 — HİZMET A 
ye KTİNİN İHBARLI SONA 


İşçilerin kendi isteği ile işten ayrılmaları 
.-.= hafta tutarında ihbar tezmimatı ödenir a 
MADDE 23 — KIDEM TAZMİNATI: 

Her yıl için .... gün üzerinden kıdem tazminatı ödenir. 


MADDE 24 — KENDİ İSTEĞİ İLE İŞTEN AYRILMA; 


Kendi isteği ile işten 
mai ka ayrılanlara kıdem ve ihbar taz- 


MADDE 25 — ÖLÜM NEDENİ HİZMET 

a SONA ERMESİ: la AKTI 
işçinin tüm hakları en yakın akrabasına işverence 

ödenir. Talepleri halinde ölen işçinin 

dilleri €F veya çocukları 


MADDE 26 — TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA: 
Toplu veya tek tek işçi çıkarılamaz. 


emir. amin üne 
İşyerinde mevsimlik kısa sürelerle 
lıştrılamaz. Tüm İşçiler kadrolu olarak çal 90 SE 


TOPLUSÖZLEŞME ÖRNEĞİ 


ASGARİ ÜCRET 


MADDE 28 nde 600 TL'dir (Ayda 


Ücretler net olarak en az gü: 
net 18.000 TL) 
MADDE 29 — ÜCRET ZAMMI 


ücretle 
5 t 75 TL) olan asari ù t 
18.000 TL (saat ücreti — ki 2 TL 


geçecek tarzda ücret artışları sağlanmabdır 
MADDE 30 - KIDEM ZAMMI 


Her yıl için kıdem zamm saat başı TL'dir 


AVANS ÖDEME ZAMANI 


MADDE 31 m ortasında svans 


İşçilere ücret tutarmın Yarı sy 
olarak ödenir 


JLASI 
MADDE 32 — HESAP PUSU 

İşçi ücretleri zarf ve hesap pusulası ile ödenir Bu zarf 
işçinin işyeri, sici numarası, 


dairesi i sürelere 

iresi, adı soyadı, ücreti, ödemenin hangi 

ait olduğu ve gön adedi, fazla a haftg ve >. 
i i leri, a primleri, 

m Ee ii ul gibi bütüh özel ve 


MADDE 33 — EVLENME YARDIMI 
Evlenme yardımı TL'dir 


MADDE 34 — DOĞUM YARDIMI 
Her çocuk başına ..- TL'dir 


MADDE 35 — ÖLÜM YARDIMI: n 
İşçinin ölümü halinde... TL, işkazası sonucu ölümü 
halinde bu yardımdan başka işçinin maaşı, işçinin 
ailesine maaş bağlanır. İşçi ailesi daha sonra yapılacak 
toplusözleşmelerden aynen yararlanır. Anpe, baba, 
çocuk, eş ve kardeşlerinin ölümü halinde işçiye .. TL 
öden 


(MADDE 36 — İKRAMİYE: yök ie 
Yılda en az . .... maaş tutarında ikramiye ödenir 


MADDE 37 — İZİN HARÇLIĞI 
Yılda net olarak .... TL. 


MADDE 38 - YAKACAK YARDIMI 
Yılda ton odun, kömür veya net olarak ...ton 
odun ve kömür karşılığı para ödenir 


MADDE 39 — VASITA YARDIMI: 
İhtiyaca cevap vercek kadar servis aracı olmalıdır. 


MADDE 40 — ÇOCUK ZAMMI 
Çocuk başına ayda ........TL. 


MADDE 41 — TAHSİL YARDIMI 
Okulda okuyan her çocuk için yılda .....'er TL 
tahsil yardımı yapılır 


MADDE 42 — YEMEK: 

Günde net .....TL değerinde yemek verilir. Yemek 
listeleri ve malzeme alımı işçiler tarafından seçen bir 
komitece denetlenir. 


MADDE 43 - GEÇİCİ İŞGÖRMEZLİK ÖDENEĞİ: 


MADDE 44 — İŞ ELBİSELERİ ve GİYİMEŞYALARI 
Yılda takım (yazlık - kışlık) iş elbisesi verilir 
Ayrca yılda takım elbiselik (3 metre) kumaş 
verilir 


MADDE 45 ~ GEZİ - PİKNİK: 

İşveren her yıl bir kez, her uygun sayıda işçiye bir 
otobüs tutarak bütün işçileri aileleriyle birlikte pikniğe götürür. Piknik yeri ve gidiş tarihi işçiler tarafından 
ke, Aynca her işçiye ...... TL piknik parası veri 


MADDE 46 — İŞYERİ SAĞLIK ŞARTLARI: 

a-Her işçiye bir tane soyunma dolabı verilir 

gm ge ar laa 

uş ta ip, buralarda 

sabun bulundurulur. z i ar 

©Yaz aylarında işçilerin soğuk su içmeleri için į 

nin muhtelif yerlerinde ..... adetten gr lr 

linke A n ebadında el havlusu 
şçilere yılda .... defa 45x75 

ile, 80x140 cm. ebadında banyo ha e 


bular iş elbisesi ile birlikte verilir. 3 sağ 
durumuna göre erli 
ar Pimi ayna göre yeterli sayda klima chaz 


- ışıklandırma, havalandırma, temizlik vb. bakımdan lak 
uygun olman Apae =ë şartlarına 


MADDE 47 - SAĞLIK EKİBİ 
İşyerinde her : 


bülans işyerinde bulundurulur. Her i ; 
matinde hizmet gören bir revi E işyerinde günün her 


MADDE 48 — DİNLENME ; 
yerinde ai ODALARI: 


bir dinlenme odas 


MADDE 3 
vardiyamada Şalcı ve 18 Yaşından küçükler gece 


MADDE SI — İşyerinde 
Herkese, eşi ipe eşik Beret nisten Beceri değildir 


MADDE 52 . n 
sigortanız İşçi çalan. hiçbir surette sendikasız ve 


Bu 
sendikalar yer alan maddeler, ipana 
f tiğinde; bu e erme Yasası vb. yaslari 
maddeleri aynen uygulanır. 


629 Ekim 1979 


m” er 1 


B Ekim 1976 


İSTANBUL 


. Esra işçileri 
' direndiler, 
L haklarını aldılar 


İstanbul'da kurulu Esra 
Plastik işçileri 15 günlük bir 
direnişle patronu dize getirdiler 
ve taleplerini patrona kabul 
ettirdiler 

Düşük ücretle ve sigortasız 
olarak çalıştırılan Esra Plastik 
işçileri kendi aralarında birle 
şerek “takım sözleşmesi" için 
patronun karşısına dikildiler 
Patron 18 Eylül günü devrim 
ci bir işçiyi işten attığını belirterek işçilere gözdağı vermeye 
çalıştı. Ancak işçiler gerilemedi. Bunun üzerine patron sıkıyo. 
netim birliklerini işyerine ge 
tirterek işçilerin mücadelesini 
bastırmaya çalıştı. İşçiler taleplerinde direndiler ve sıkıyönetim süngüsünün kendi mücadelesini engelleyemeyeceğini belirterek atılan arkadaşlarının işe 
alınmasını istediler. İşçilerin ka 
rarlılığı karşısında sıkıyönetim 
birlikleri hiçbir şey yapamadı. 
Atılan işçi yeniden işe alındı. 

İşçiler “takım sözleşmesi" 
yapılmasında diretince patron 
iki günlük ücretli izin verdiğini söyleyerek işyerini kapattı. 
Bunun üzerine işçiler geceli 
gündüzlü nöbet tutarak patronun İşyerinden mal çıkarması- 


“nı önlediler. Bu iki gün sonra 


gelen patron 25 işçiyi işten ata- 
. 


cağını söyleyerek bu temelde 
anlaşmaya hazır olduğunu belirtince işçilerin sert tepkisiyle 
karşılaştı. Patron yeniden iş 
yerini kapatarak gitti. Bu arada 
kendi adamları aracılığıyla işçi 
lerin birliğini bozmaya çalıştıy- 
sa da başarılı olamadı Noter 
kanalıyla gönderilen çıkış belgeleri işçiler tarafından alınmadı. 

İşçilerin kararlı bir biçimde sürdürdükleri direnişin 15 
günü patron işçi isteklerini kəbul etmek zorunda kaldı. İşçi 
ler, işten atılan her işçinin 
yasal haklarının yanı sıra 20 bin 
lira net tazminat almasını ve gece çalıştırılan işçilerin %25 
zamlı öcret almasını da patrona kabul ettirdiler, 

Esra Plastik işçileri direniş 
boyunca Profiloya bağlı Sinteş 
ve Örsan işçilerinin yakın ilgisini gördüler, Üç aydan beri 
direnen Urcan Gazinosu işçileri 
kendi yemeklerini Esra işçileri ile paylaştılar. Proleter devrimciler Esra Plastik işçilerinin mücadelesine omuz verdiler ve bizzat mücadelenin içinde yer aldılar. Esra işçileri 
haklarının ancak mücadele edilerek alınabileceğini kendi özdeneyleriyle gördüler. 


“Istanbul Çeşmeli Yumak 
işçileri direndi 


İstanbul'da Çeşmeli Yumak 
Fabrikası işçileri patronun baskılarını, işten atılmaları, dışa 
ndan getirilen malların ücretsiz olarak işçilere angarya usulü 
boşalttırılmasını,yemeklerin düzensiz ve yetersiz çıkmasını 
protesto ederek 15 Ekim günü 
4 saat süren bir direniş düzenlediler. 

Çeşmeli Yumak patronu, 
diğer bütün işyerlerinde olduğu 
“gibi toplusözleşme döneminin 
yaklaşmasıyla birlikte işçi atma 
hazırlıklarına girişti. Patronun 
bir işçiyi işten çıkarma girişi 


z 


girişimlerine karşı direnme karan aldılar. D: önce patronun 


n 
e 


İşçiler kendi aralarında toplanarak patronun işçi çıkarma 


kendilerine ücretsiz 
olarak boşalttırdığı malları üc 
retsiz olarak boşaltmama konu- 


sunda fikir birliğine vardılar. 
işçiler, yaptıkları toplantılarda 
toplusözleşme taslağı üzerinde 
tartıştılar. DSM yanlısı işçilerin önerisi üzerine taslağın 
işçiler tarafından hazırlanması 
kabul edildi. 

15 Ekim gece vardiyasında 
yemeklerin kalitesiz ve yetersiz 
oluşu, işçilerin 4 saat süren bir 
direnişe geçmelerini sağladı 
16 Ekim günü patronun bir 
adami işçiler tarafından tartaklandı. Patron, sıkıyönetime baş- 
« yürarak işyeri baştemsilcisini 
ihbar etti. Bunun üzerine işçiler 


silci aleyhine ifade vermeyeceği- 
ne dair söz verdi. İşçiler, patronun herhangi bir oyununa karşı yeniden direneceklerini belirterek 'nişlerine son verdiler. 

Çeşmeli Yumak İşçilerinin 
patrona ve sendika ağalarına 
karşı mücadelesi giderek yükselmektedir 


mi 


“ 16 Ekim günü, elektrik ve gaz sanayisi emekçileri, grev ilan 
“etmişlerdir. Onlar ücretlerin artmasını ve çalışma koşullarının 
düzeltilmesini istiyorlar. Tekstil sanayisi emekçileri de grevde 
bulunuyorlar. Bu yeni grev dalgası, Fransız işçilerinin sınıf 
mücadelesinin yoğunlaştığını kanıtlıyor. 


İsteyerek greve başlamış 


E banka emekle, 15 Ekim günü, yeni iş 
nin tamamlanmasını 


grev ilan ederek, tüm ulaşımı felce uğratmış- 


DSM 
mücadele Genchlş Ankara | 
nolu Şubesinde sendika ağa 
larını kongreye gitme zorunda 
buraktı. 


4 proleter devrimci sendika ağalarınca ihraç 


proleter devrimci de sendika 
ağaları ve işverenin işbirliği 
sonucu işten atılmıştı Bunun 
üzerine işçiler sendika binasını 


Genel -İş Ankara 1n0lu şubesi kongreye gidiyor 
şçiler sendika ağalarını 
başlarından atmaya 


a a 


hazırlanıyor 


GrroLETER DEVRİMCİ @BELEDIYE ISET 
LER ÖNDERLİĞİNDE SENDIKA AGALARI 
DSM ETRAFINDA TOP. ÇEŞİTLİ OYUNLARINI 
LANAN ANKARA BELE BOŞA ÇIKARMALI BİR 
DİYESİ İŞÇİLERİ, BU- DSM ETRAFINDA Hi 
GÜNE KADAR İŞVERE- ARAYA GELMELİ 
NE VE SENDİKA AĞA LER 
LARINA KARŞI KA 
RARLI BİR MÜCADELE 
YÜRÜTTÜLER 


Ankara Belediyesinde prole 


basmış ve sendika ağalarındın 


devrimciler önderliğinde hesap sormuşlardı esi veri tar 
ncile Eade. azırlanıy orlar Reformistler 
işçilerin sürdürdükleri Proleter devrimciler faşistler ve revizyonistler çeşitli 


tükleri 
Bilindiği gibi bir süre önce 


edilmiş ve bir 


Tariş iplik fabrikasında 


Sendika ağalarına 


k .. j | 

F yükseliyor 

Faşist MC hükümeti döneminde MHP 
faşistlerin saldırısına karşı yılmadan mücadele eden Tariş İplik”Fabrikası işçileri, MHP'li 
faşistleri ve MİŞK'i işyerinden söküp attılar. İşçiler devrimci maskeli DİSK Tekstil 
Sendikasına geçtiler, Ne var ki, işçiler 
kısa süre içinde Tekstil ağalarının işçi düşmanı yüzünü de gördüler 

Bugün Tariş İplik Fabrikası işçilerinin 
sendika ağalarına karşı yürüttükleri mücadek 
le işçilerin DSM ctirafında birleşmesiyle 
daha da güçlenmiştir. İşçiler, burjuvaziye 
ve sendika ağalarına karşı uzlaşmaz bir 
mücadelenin ancak proleter devrimciler önderliğinde DSM saflarında birleşerek yürütülebileceğini daha iyi kavramaktadırlar. 

İşçilerin DSM etrafında biraraya gelerek mücadeleyi yükseltmeleri Tekstil ağala- 
e gi etmektedir. Ağalar, işçileri üyeetme ve öl 

ötmek ai Idürmeyle tehdit 

Ancak Tariş İplik Fabrikası i 
sendika ağalarının tehditlerine Sr Sakar 

en klerini 

tirerek a Sa da pie 


için Tekstil ağaların: 
mn "burada biz 
DİSK var. DSM sizi kandırıyor, ie 


dinlemeyin” yollu 
DSM etrafinda birleşmesi önleyin 


İşçiler yemeklerinin düzenli, temiz çıkması. 


rinde karşılarında Teksif ağalarını görmek 
ve e ee DSM içinde birliği 
daha da geliştirmekte. > mücmdelesini 


liğinde DSM yanlısı İşçilerin 
sendika ağalarına karşı Yürü 
mücadelenin giderek 
yükselmesi karşısında Genc! l; 
Ankara 1 nolu Şubesinde ko; 
re kararı alındı. Kongre Şal; 
malarının sürdürüldüğü buy: 
lerde çeşitli soydan send: 
ağaları gruplar oluşturarak İşçi 
lerin karşısına çıkmaya ve iş» 
lerden kendilerini sendika yöre 


biçimlerde işçileri aldatmaya 
çalışırken, bugüne kadar işçilerin yakından tanıdıkları bir 
takım kaşarlanmış sendika ağalarını başkan adayı göstermek 
tedirler 

Örneğin reformistlerin baş 
kan adayı olarak lanse ettik 
leri Oğuz Kızıltan, işçilerin 
her türlü direnişini sıkıyönetim 


İstanbul 

Mensucat 

Santral 

nin direnişi 
wam ediyor 


Metcat Santral işçilerinin direnişi 
Merkez fäkhane ve Topkapı Fabrikalarında 
devam itiyor, İşçiler, tutuklu bulunan 
Yal 7 serbest bırakılmasını ve işörüşmelerine bir an 
öncs almasını kiensktndirior 
bi pe nl Santral işçileri daha önce 
ve direniş sırasında sıkıyönetim 
adl Çatışmışlardı. İşçiler, her vardi- 
y ün üçer saat durdurmuşlar ve 
rini kabul ettirmeye çalış 
başlattıkları ve bugün de 


istifa etmek zorunda kalan 
a Teksif Şubesi Yönetim Kuruly- 
da büyü ço Üzere, işçiler kendi aralarındn Soğunluğunu DSM yanlısı işçilediler; “mütevelli heyetini seçaynca tutuklu arkadaşlarıyla 
Yakından ilgilendiler. Onlara 


Santral işçilerinin proleter 
Önderliğinde DSM etrafında bir- 


işçiler her türlü provokasyon 
, k yasına karşın birlikleem Pekiştirdiler 3 fabrikada yapr 

kan, , <çimlerinde 16 temsilcinin 
:DSM Yanlısı işçiler aldılar. 


korkuluğu ile engellemeye çalı 
şan, işçilerin gazete, bildiri 
vs. okumalarını yasaklayan, işyeri 'disiplin kurulu'nda işçile 
rin cezalandırılması yönünde oy 
kullanan, işverene ve burjuvazi 
ye her türlü hizmeti sunmakta 
kusur etmeyen bir sendika ağasıdır. Bütün bu marifetlerinden 
dolayı da belediye işverenince 
desteklenmektedir 

Faşistler ise, daha önce 
reformistlerin adayı olarak seçimlere katılan, yine Cemal 
Aslan başkanlığındaki yönetim 
kurulu üyesiyken işçilerin karşısında burjuvazinin çıkarlarını 
savunmuş olan Osman Karaduman'ı başkan adayı olarak gös 
termektedirler 

Burjuvazinin en sadık uşaklarından olan revizyonistler de 
işçileri çok yönlü demagojik bir 
prapoganda ile aldatmaya çəlışmakta, bunun için çeşitli 
oyunlara başvurmak tadırlar 
Bunlar “bütün sol siyasi grup 
ların anlaştığı" yollu yaygarı 
larla işçileri Mehmet Çelik ad 
l kendilerinin başkan adayına 
oy vermeye çağırmaktadırlar 
Dağıttıkları bildirilerle "birlik 
sağlandığı” yollu yalanlar yay 
makta, tümü de işçilere ve iş 
çilerin sınıf çıkarları doğrultu 
sunda yürüttükleri mücadeleye 


ya çalışmaktadırlar. Oysa işçi 
ler bu kişilerin niteliklerini 
çok iyi bilmektedirler. Bu adamlarm tümü de işçi haklarını savunmak değil, tersine 
kendi çikarları doğrultusunda 
işçilerin mücadelesini kullanmaya çalışmaktadırlar. 

Öte yandan proleter devrim 
cilerin ittifak çağrısı yaptıkları 
D.Yol ve Kurtuluş taraftarla 
n ise takındıkları yanlış tavır 
larla reformist ve revizyonist 
sendika ağalarını göçlendirmektedirler 

Ankara Belediyesinde işçilerin çıkarlarını en tavizsiz savunan, bu uğurda militan bir 
mücadele yürüten proleter devrimciler ise işçileri DSM etrafında toplanmaya ve her türden 
sendika ağasına karşı mücadele 
etmeye çağırmaktadırlar. Proleter devrimciler, kongrede ortak 
tayır almak konusunda D.Yol 
ve Kurtuluş taraftarlarına ittifak çağrısı yaptılar. Kurtuluş 
taraftarları baştan itibaren bir 
takım bahanelerle yan çizdiler 
D.Yol taraftarları ise öneriyi 
kabul ettiler. 

Yapılan görüşmelerde proleter devrimcilerin "başkan adayı 
sendikal demokrasi temelinde 
ve işçilerin onayı ile tespit 
edilsin” şeklindeki önerisini 
başlangıçta kabul ettiler. Ancak daha sonra bu tavırların 
dan vaz geçerek kendilerinin 
ayn bir liste ile katılacakları 
nı belirttiler. z 

Proleter devrimciler önderliğinde DSM etrafında toplanan Ankara Belediyesi işçileri 
bugüne kadar işverene ve sendika ağalarına karşı kararlı bir 
mücadele yürüttüler. Bugün işçilerin mücadelesinin karşısında 
burjuvazinin çıkarlarını savunan 
her türden sendika ağasını ve 
burjuva sendikacılık akımına 


rı yanlış anlayışlarını terketmeli 
reformist ve revizyonist sendika 


@HALKIN KURTULUŞU 


Geç bile kaldınız 


İçinde yer almasının Üstünden aşağı yukarı 
TİKP-Aydınlık revizyonistlerinden 


DSM”lerin sendikal eylem 
bir yilık zaman geçmesine rağmen 
bir ses çıkmamasının nedenlerini merak edip duruyorduk 

Gazete sayfalarını en kaşarlanmış, reformcu ve faşist sendika ağala 
nam reklamına açan bu revizyonist takımı nihayet geçtiğimiz günlerde 
DSM'ye karşi saldırıya geçti. DSM'nin mücadelesini görmezlikten gelmek 
için öylesine kendilerini sıkmışlar ki; revizyonist yazarların ağu rından 
r DSM'yi karalayalım derken kendi yüzlerindeki 


çıkanı kulakları du 
devrimci maskesinin sıyrıldığını farketmi yorlar 


REVİZYONİST YAZARLAR BİRBİRİNİ YALANLIYOR 


Aydınlık revizyonistleri DSM'nin amaçlarını ve delesini karala 


maya çalıştıkları iki yazı yayınladılar. Yazılardan b si, 14 Ekim 
tarihli ve Gülay Göktürk imzalı, ikincisi ise köşenin misafir sanatçısı 
A. Şükrü Büyüker İmzalı ve 16 Ekim tarihli 

Revizyonist yazarların gözleri öylesine kararmış ki, birbirlerinin 
yazdıklarını bile görmez, bilmez hale gelmişler. Birinin var dediğine öte 


ki yok diyor 

14 Ekim tarihli yazıda G 
işçilerinin direnişlerini DSM 
yazryor 


5 Bossa, Santral Mensucat ve Kula Mensucat 
in şahsında karalamaya çalışırken şunlar 


Ajanslar haber geçiyor Kula Mensucat işçileri, toplusö 
görüşmelerinin uzamasını ve sendikanın ilgisizliğini protest 
için direnişe geçti Bu işte bir bit yeniği ver diye İzmir 
ruz 

'DSM'nin marifeti" diyor İzmir Bürom ‘Iki. kişinin atılmasını 
bahane edip direniş başlattılar Topu topu 200 kişi"yoklar 

5 


16 Ekim günü Kula Mensucat direnişi ile ilgili aynı köşede bir yazi 
yazan A.Şükrü Büyüker adlı revizyonist ise; urun urun DSM'nin öğren 
diler tarafından kurulan bir örgüt olduğunu anlattıktan sonra bu iddia. 
larını ‘güçlendirmek’ için olacak ki; Kula Mensucat direnişi için şöyle 


diyor 


Fabrikada DSM ciyim diyen işçi yoktu. Üniversiteden öğrenciler 
getirildi(!) Fabrikanın duverlermdan içeri girdiler ve faaliyeti boş 
isttı bu gençleri! 

Fabrikada direniş başlatıldı Direnişin gerekçösi mi? Olmasa da 
olur. İstimi arhadan gelsin Kapılar kapatıldı, içerdeki 100'e yakın 
işçi dışarıya çıkarılmadı Dışarıya çıkmak isteyenler tehdit edilip 
brokilmodi ” 


Şimdi bu bay ve bayan revizyoniste soruyoruz. Hanginizin yazdığı 
doğru? Direniş., sayısı 200'de olsa (direniş gerçekte bütün işçilerin gönüllü 
katılımıyla başlamıştır) DSM yanlıs işçiler tarafmdas mi başlatılmıştır 
Yoksa, DSM yanlısı ve direnişden yana hiç bir İşçi yoktur da, üniver. 
siteden gelen öğrenciler duvarlardan aşarak fabrikayı ele geçirip, İşçileri 
de esir alıp direnişi zorla mı başlatmışlardır? 

Birbirinizi bile ikna edemediğiniz yalanlarla işçileri kandıracağınızı 
sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Artık işçilerin bu yalanlara karnı tok. Eğer bu 
tür demagojilerle İşçiler kandırılabilseydi bunu sizden önce MHP becerirdi. 


TİKP REVİZYONİSTLERİ İŞÇİLERİ BİR SÜRÜ OLARAK GÖRÜYOR 


TİKP-Aydınlık revizyonistleri bu iki yarıda da sadece DSM'yi karala 
maya çalışmakla yetinmiyor, aynı zamanda işçileri de “efine vurulup ekmeği alınacak” zavallı, ne yaptığını bilmeyen bir sürü olarak görüyor 

Yukardaki alıntılarda da açıkça görüldüğü gibi, içerde DSM yanlısı, 
direniş yanlısı İşçi yok. Bir takım gençler dışardan geliyor, fabrikanın 
duvarlarından aşıyor, fabrikayı işgal edip direnişi başlatıyor. Sonra da 
fabrikanın kapılarını kapatıp 1000 işçiyi dışarı bırakmayıp, zorla direnişe 
katıyorlar. Üstelik de direniş için bir neden yok ortada. O sırada fabrika 
da çalışan 1000 işçide kuzu kuzu bu gençlerin dediklerine boyun eğiyor 
Pes doğrusu! 

Revizyonist yazarlar, Bossa ve Santral Mensucat direnişini de sym 
mizansen İçinde vermeye çalışıyorlar 

Revizyonist yazarlar aslında DSM'yi karalayayım derken İşçi sınıfı 


hakkında ne düşündüklerini syleyiveriyorlar a göre İşçi sanıfı 
düşünmeyen kim ne söylerse o yana giden z, düşünme yetene 
hept vr edenle eo 


, n Kendi taleplerine bile sahip çıkmaktan 
sendika ağası kafaya alırsak İşçileri nereye çekersek oraya götürürüz 
diye mi düşünüyorlar? 


TİKP REVİZYONİSTLERİ AÇIKÇA PATRONLARI SAVUNUYOR 


DSM'yi karalayayım derken revizyonist yazarlar kendi saflarını da 
belirtmeyi ihmal etmemişler. Artık işçi sınıfını kazanmaktan İyice umutlarını kestikleri için DSM'yi onun şahsında işçilere saldırırken patronları 
yanlarına almaya özen gösteriyorlar. 

Amaçsız bir direniş olarak göstermeye çalıştığı Santra! Mensucat 
İşçilerinin direnişine karşı çıkarken revizyonist yazar G.G. 14 Ekim tarihli Aydınlık'da şöyle yazıyor 


“DSM"ciler, Santral mensucatta sözde Tehsif"e muhalefet edecekler. 
Once bir direniş lofi ortaya atılıyor. Sebep! Toplusözleşme tssiağı 
beğenilmiyormuş. Taslağı hazırlayan kim? Sendika Sendikanın tas 
dağını beğenmiyorsan neden patrona harşı direniş yapıyorsun?” 


Revizyonist yazar kendi yerlerini kendisi hiç bir yoruma gerek birak 
mayatak bir açıklıkla ifade ediyor. Biz de buna bir tek şev İlave edebiliriz. TİKP revizyonistleri patron uşaklığında AP ve MHP'yi bile geride 
bıraktılar, Yolları açık olsun! 


PATRON UŞAKLARININ SALDIRISI DSM'YE ONUR VERİR 


Proleter devrimci hareket önderliğinde örgütlenen DSM'lerin işçi 
sınıfının sendikal eylemine canlılık getirmesi, onun önünü açması, bütün 
revizyonistler, İşçi düşmanları, patron uşaklarının yüreğine korku salmıştır. TİKP revizyonistlerinin de görü dönmüş saldırılarının nedeni de 
yüreklerine saplanan bu hançerden ileri gelmektedir Onlar ha bire mü 
cadelenin alevleri üstüne su sıkmaya çalışırken DSM"ler, İstanbul'dan Adana'ya, İzmir'den Ankara'ya her yerde sendikal eylemi yükseltmekte, TİKP 
revizyonistlerinin umut bağladığı sendika ağalarının mücadelenin önüne 
diktiği barikatları parçalamaktadır. Bunu yaparken faşistlerden, reformcu 
lardan, revizyonistlerden alkış bel tedir. Tersine bütün gericiler 
DSM'nin her.adımında ona saldırmışlar, öru daha doğmadan yok etmek 
istemişlerdir. Ama onların her saldırısından DSM daha da güçlenerek 
çıkmış, saldırganlar ise her geçen gün erimektedirler TİKP revizyonüst- 
lerin saldınları da DSM'yi engelleyemeyecek, tersine bu tür işçi düş 
manlarının saldırısı İşçi sınıfı İçin de DSM'ye onur, saygınlık karandıracaktır, kazandırmaktadır 

Bugüne kadar İşçi sınıfı, devrim lehine her şeye saldırmakla ünlü 
kaşarlanmış revizyonist takımı saldırıyı bugüne kadar gecirtirmekle DSM'yi 
bugüne kadar böyle bir onurdan alikoy muştur. 


Trakya Cam Sanayi işçileri, 8 saatlik işgünü, ücret artışı, 

yram ücretlerinin ödenmesi taleplerini direnişleri sonucu 
patrona kabul ettirdiler. İşçilerin ücretlerinin zamanında 
ödenmesini, yemeklerin düzenli ve yeterli çıkmasını sağlamak 
Şiki 
karşı kinleri daha da art. ÇE e soygun 
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kurulmasını hedeflemektedirler Bütün kompra 


getirmektedirler. Çünkü faşistlerke, reformistler arasındaki çatışmanın 
yumuşatılması ve “geniş isbanlı bir hökümet in kurulması, egemen wrar'ın sağlanması yönünde önemli bir adım 
P demokrasi mücadelesini daha güçlü 
y bastırmaya çalışacaklardır. Emperyalistler ve egemen 
> amıflar, gericiliği parçalanmışlık durumundan kurtarmaya ve bakymiş 
© bir gericdik yaratmaya bugün özel bir önem vermektedirler Emperya 
© Bistlerin ve egemen sınıfların politiksunı uygulamaktan başka hiçbir 
i 

x 
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ii 
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işlevi olmayan CHP reformistleri ve bu reformist mihrakın başı Ecevit, 
egemen umflann bu İsteğini reddetmemek için şimdiden kapıyı açık 
tutmaya Özen göstermektedir. Egemen anıfların bu politksunm ha 
mından uygun bir zemin yaratmaya ça- 


i 
i 
i 


; partilerde de bu yönde en azından bir yumuşamaeği kaçmamaktadır. Şimdi egemen anıflar ve em 
Ý ı bu politikayı hayata geçirmek için yoğun bir faaliyet 


— TKP 


Baş Ta Sa 1'de 


si mücadelesi durdurulamaz! 


“diğer yandan ellerindeki san 
dalye ve masa ayaklarıyla öğsaldırmaya başla 
dalar. 


Yurtsever Devrimci Öğretmenler. TKP'i sosyakfaşistlerin kongreyi engellemek amaciyla bir avuç “Birlik Dayanışmacı"'yı salonun dışını atti 
Bu arada daha önce “Birlik 


Dayanışmacı "larla birlikte otuiran ve onlarla birlikte hareket 


DEVRİMCİ ÖĞRETMEN'İN 
i İLKESİZ TAVRI 


kanının kongrenin ertelendiğini açıklamasıyla birlikte öğretmenier kongre salonunu terk 
ettiler. 


— Kongre öncesinde DÖ grubu 
ooye "ittifak" önerisi petirdi. grubu 


langiçta “Hayat size gi 


nermemizi dayattı” demelerine 
karşın, bu önerilerinde samimi 
değillerdi ve bu durum, kongre 
süreci içinde ortaya çıktı Bu 
arkadaşlar. bir taraftan Yurt 
sever Devrimci Öğretmen'e ittifak önerirken, öte yandan da 
“kongrede kim güçlü olursa 
ve bize yönetimde taviz verirse 
onunla anlaşırız” anlayışıyla 
na Yolu, TSIP ve KSD 

t yapıyordüşüncesi, yönetimde olmak 
duğu için sosyal-faşistlerin pro- 


vokasyonlan ve 
bir ittifak, 


leriyle geçiştirildi. 


Bugün bir avuç sosyakfa 
şisti tecrit ederek TÖB—DER'i 
gerçek anti-faşist bir öğretmen 
örgütü haline 


DEMOKRASİ MÜCADELESİNİ BASTIRMAK 
İÇİN YENİ HAZIRUKLAR 


Egemen sınıflar ve emperyalistler, kitlelerin demokras 
sini bastırmak ve buhranın yükünü emekçi sınıfların omuz 
için kurulacak yeni hükümetin önüne yeni görevler koymak 

Bunun için önce akıyönetim AP ve CHP'nin işbirliği 
iki ay daha uzatılmıştır 

Şimdi de kitlekrin yıllarca süren bir mücadele ile kazandıklar 
belli siyasi mevzileri yok etmeyi hedeflemektedir Bunların başında 
işçi mnıfının grev ve direniş hakkını, fiilen de ortadan kaldırmak gel 
mektedir Bütün faşist parti sözcüleri ve reformist CHP'nin elebaşları 
egemen anıfların bu talebini dile getirmektedir. Aynca CHP Hükü 
meti döneminde hazırlıkları tamamlanan fakat bir türlü parlamentoya 
sevkedilemeyen Yeni Baskı Tedbirleri Yas Tasarsı bir an önce yan) 

ve hayata geçirilmek istenmektedir. Onlar, bu yolla işçi 
anıdının, emekçi balk kitlelerinin ve halk gençliğinin kazanılmış de 
mokratik ve siyasi mevzilerini yok etmeyi ve kendi sömürü ve soygun 
İarmın "istikrarlı" olarak sürmesi için dikensiz bir gül bahçesi yaratmayı 
amaçlamaktadırlar 


BÜTÜN BUNLAR BOŞUNA 


Ama böün bunlar boşuna. Çünkü kitlelerin, demokrasi mücadelesi 
bugün bütün engelleri aşarak gelişmekte ve her geçen gün ileri boyutlar 
kazanmaktadır. İşçi grevleri ve direnişleri bötün işyerlerine doğru yayı} 
maktadır DSM ler bu mücadele içinde işçileri saflarında toplamaktadır 
Öğretmen, memur ve öğrenci gençliğin mücadelesi ilerlemektedir. Her 
gün yığını yeni iaun faşizme, sömürü ve soyguna karşı mücadeleye 
atılmaktadır. Antifaşist demokrasi mücadelesi bütün ülke çapındı 
proleter devrimcilerin ve antifaşist güçlerin önderliğinde yükselmekte 
ve yaygınlaşmaktadır. Halk güçleri arasındaki eylem birlikleri bugün 
eskiye oranla daha ileri aşamalara yükselmiştir 

Bütün bu gelişmeler, gericiliği zor durumda burakmaktadır. Onlar 
bu gelişmeyi durdurmak için yeni alternatifler peşinde koşmaktadırlır 
Fakat geleceği belirleyecek olan egemen sınıfların ve emperyalistlerin 
yeni planları değil; işçi sınıfının ve emekçi halk kitlelerinin örgütlü ve 
aktif mücadelesi olacaktır. Kitlelerin demokrasi mücadelesi durdurula 
mayacaktır. 

Ne sık yönetimin uzatılması 

ne faşist bir hükümetin kurulması 

ne “ara rejim” hazırlıkları; 

ve ne de Yeni Baskı Yaşları; 

Kitlelerin yükselen anti faşist möcadelesinin engellenmesine yetme 
yecektir 


il 


EMPERYALİZM Bugün aşi cinayet 
VE MHPE faşistler böyle 
a a yaram 
Enver HOCA tadır. Grevci işçiler, 


DİYALEKTİK 
VE TARİHSEL 
MATERYALİZM 
J.V STALIN 


LENINIZM 
NEDİR 7 
(Leninizm Dizisi 1. Kitap) 


STRATEJİ 
VE 

TAKTİK 

JV.STALIN 


girişmelerinin engellenmesi. Ve onlar kitleleri de bu kendi platformlarına çekmeye, kitleler böyle platformlardan kurtuldukça ve gerici 
partilerden umut kestikçe türki oyun ve manevralarla etki durumu muhafaza 


İşçi sınıfı 


çabaları ile birlikte göz 


| alınıra taleplerin böyle 
| i edilmesinin doğruluğu 
Mi açık ortaya çıkar. Aynı 
ri bu tespit işçilerin 
a talepler uğruna mücadele 


lerinin de bir göster 

e Toplusözleşme lerin dev 
F ni uzlaşmalar olabilmesi işçi 
le, na birleşip. mücadele 
hi leri bu taleplerin elde 


edilip edilmemesiyle sıkı sıkıya 
cai 
bağlıdır. 


HA İYİ 
To LUSÖZLEŞMFLER 


İÇİN İLERİ 


kadar toplusözleş 
tronlarla sendika ağı 
li e danışıklı bir dö 
a olarak sürüp gelmiştir. İş 
muhalefeti ise, sınıfın 
r  yolgöstericilikten 
tai Eş nedeniyle her 
zaman sendika ağaları ve pattonlar tarafından  bastırılabik 
miştir. Ama bugün artık du 
rum değişmiştir. Bir yandan 
çi snıfımız kendi sınıf Parti” 
une öte yandan onun önder 
rginde örgütlenen mücade le 3 
nçlarına. smf sendikalarına 
DSM'ere kavuşmuştur. Sendika 
agaban karşılarında ilk defa 
kendilerine karşı kararlı ve bi 
knçfi bir muhalefet bulmakta 
dırlar. 
İşçiler ise; sendika ağalar 
pa yüzünü daha iyi çörmekte, 


kuş 


ya karşı geliştirilecektir. 


i elimiz 
kngau veren öğrencikr sks 
tm birkiklerinin ve MHP H katë 
kurşunlarına hedef olmaktadır 
tstòdèk anarşi” edebiyatıyla 
küle mücadelesini boğmaya 
ve bu konuda yeni yöntemler 
İştirirken, sakdınlarımı gizlemeyi 
itleleri aldatmayı da elden brak- 


or 

astir, reformistlerin kitleler 

mie büyük bir oranda teşhir ol- 
dan da yararisasrak, kitlele- 


İİ ee 


Haş i (de 
fevnmceilerin muha 
lefetini desteklemekte, DSM 
ler içinde örgütlenerek mücade 
ley mek tedirler Daha 
şimdiden, taleplerin işçiler ta 
rafından tespit edilmesi, görüş 
melere işçi temsilcilerinin ka 
ulmas, işçilerin onayını almayan taslakların imzalanmama 
sı her yerde savunulmaktadır 
İşçilerin karşısında 
bu isteklere sendika ağaları 
da boyun eğmek zorunda 
kalmaktadır. Pek çok işyerinde 
smıf sendikacılığının önerdiği 
biçim doğrultusunda toplusözleşmelere oturmak, geçmiş 
yıllara göre çok daha ileri 
toplusözleşmeler gerçekleştir 
mek için koşullar elverişlidir 
Bu hem işçileri günlük sendi 
kal mücadelenin içine çekecek 
hem de sendika ağalarının işçi 
ler üstündeki etkinliklerini kıracaktır 


oleter 


tepkisi 


Bu toplusözleşme döne 
minde DSM'lerin sloganı, daha 
iyi toplusözleşmeler için sendika ağalarının toplusözleşme 
görüşmelerinden  dıştalanması, 
toplusözleşmelerin sınıf sendikacılığının önerdiği biçimde 
gerçekleştirilmesi olmalıdır. 
Bugün DSM'lerin kitleleri kendi 
çatısı altma (oplamasının yolu 
buradan geçmektedir 

DAHA IYI 
TOPLUSÖZLEŞMELER 
İÇİN İLERİ 


Beş Ta.Sa 1'de 


gerekli kıldığının belirlenmesini kapsar 
revizyonist ve reformistin de katılmasıyla tüm gericilik 


K 
» uzaklaşma eğilimi içinde 


nmuştır. Gerici partilere 


sağlayan kitleler geçici olarak kendi çıkarlarına aykırı hareket 
bilincine varması hakim sndlarca çeşitli yollarla 
mücadelenin gelişmesi kaçınılmaz olarak onları da 
Zaman gerici partiler hiç de bir “oy tabanları” ol- 
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[apit cizayet çetelerini aklama, dikkatleri bu cinayet örgütlerinden ve 
salann saldu ve tertiplerinden başka 
alanları çabası 

mide. İşime mili ar 
rimcilerin eleri, halk düşmanı kanlı 
katillerin yakamı bırakmamalı, ter 
dkütodüğün nivl ve resmi güçle 
riyle yürüttüğü akını ve basılan 
boş çıkanlmalıdır. Proleter der 
pisar yürütülecek, 
mücalele Genel Geer hedefine 
hemah ve kitlelerin milyonlarca ve 


H 
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pa 


—Yunan 


ne kadar istekli iseler, Yunan gericileri de bu konuda onlardan geri 


Baş Te Sa:1'da 


kalmayacak kadar isteklidirler a 
Bu oyun bir yandan hem Yunan ve hem de Türk hakim sınıtla- 


rının içinde bulundukları zor durumu kitlelerin dikkatlerini başka 
taraflara çekerek biraz olsun hafifleuneyi amaçlamakta, diğer yandan iki ölke hakim sınıfları gerçekten birbirlerinin içine düştükleri 
zor durumlardan yararlanarak güçlenmek istemektedirler 

Onlar, emperyalistler arası pazar paylaşım mücadelesinin bir 
parçasını oluşturan bir çatışma içindedirler ve bu çatışma uzun 
yıllardır emperyalistler tarafından halklar arasında körüklenen düş 
manlığı da geüştirmek üzere süregelmektedir. İki ülke hakim s+ 
nıflarının da esas olarak batılı emperyalist devlet grubuna bağlı 
olmas bu çatışmanın olağanüstü şiddetlenmesini bir ölçüde emgellemekte, ama elbette iki emperyalist uşağı gericilik arasındaki 
çelişme ve çatışmalar sona ermemektedir. Uşaklar arasında enr 
peryalist (ve onun gerçekleşmesinin aracı olan komprador) sömürüden kırıntılar alma kavgası, genel olarak burjuva gericiliği (ve 
feodal gericilik) arasındaki çatışmalar ve çelişmeler kaçınılmazdır 
Çünkü burjuva gericiliği, emperyalizm ve proleter devrimleri ça 
ğında ulusal sorunun çözümünde tümüyle iflas etmiştir. Tutarlı 
bir demokratizm temelinde kapitalizm şartlarında çözümlenebikdiği kadarıyla ulusal sorunun çözümlenmesi dönemi esas olarak 
tarihe mal olmuş şimdi artık burjuva gerici rejimler arasındaki 
çatışmalar emperyalistler arası pazar paylaşım mücadelesinin bir 
parçası haline gelmiştir. O emperyalist pazar ki, tekeller tarafından 
mali sermaye tarafından denetim altına alınmaktadır Ve mali 
sermaye çağımızda gericiliğin, tüm diğer alanlarda olduğu gibi 
ulusal alanda da zulmün kalesidir. Onun bir parçasını oluşturan 
komprador sermayenin ulusal niteliği kalmamıştır komprador 
burjuvazi (ve onun müttefiki toprak ağaları) ulusal bir snif de 
ğildir 
Dolayısıyla Türk ve Yunan gericilerinin çelişme ve çatışmala 
rından Yunan ve Türkiye halkına doğrudan hiçbir yararı yoktur 
Onlar, ancak bu gericiler arası çelişme ve çatışmalardan yararlı 
narak devrim yolundaki ilerleyişlerini kolaydaştırabilirler, hepsi 
o kadar. Yoksa iki ülke gericiliği arasındaki çelişme ve çatışma 
ların bir unsuru olmak, bu alanda taraf tutmakta, kesinlikle iki 
ülke halkının da hiçbir çıkarı yoktur. Aksine iki ülke hakim suflarının çatışması bu ülkeler halklarının birbirlerine düşmanlaştınimas ve birliklerinin engellenmesini hedefleyen tamamiyle gerici 
bir çatışmadır 

Türkiye ve Yunan halklarının yapmaları gereken nedir; İki halk 
da “kendi” burjuva-feodal gericilerinin aleti olmayı reddetmek, 
ulusal düşmanlık politikasının ezilen haklarının çıkarına değil, emperyalistlerin ve gericilerin çıkarına olduğunu ve onlar tarafından 
uygulandığını görmelidirler. İki ülke halkının çıkarı da emperyalizme ve uşaklarına karşı, uluslararası burjuvaziye karşı birlikte 
mücadeleyi gerektirmektedir. Çünkü emperyalizm ve burjuva gericiliği, iki halkın da ortak düşmanıdır. İki halkın çıkarı da mali 
sermayenin ekonomik ve siyasi egemenliğinin yıkılmasını gerektiriyor. Onlar, emperyalizme karşı mücadeleyi kendi hakim smıflarına karşı mücadeleyle birleştirerek ve kendi aralarında birleşerek 
bu egemenliği devirmeyi hedeflemelidirler. Ulusal düşmanlıklara, 
iki ülke halkının da hiçbir çıkarı olmayan, sınıf mücadelesinin saptırılması ve proletarya ve ezilen halkın sınıf bilinciyle donanması 
nın engellenmesi anlamına gelen ulusal bencilliklere son verecek 
olan budur. Ulusal bencillik, proletarya ve ezilen halkların değil, 
gerici burjuvazinin ve genel olarak burjuvazinin politikasıdır. 
Proletarya, enternasyonalisttir ve ezilen halkların kurtuluşu da ancak onun önderliğinde, enternasyonalizm bayrağı altında kesintisiz sosyalizme yürüyüşle mümkündür 

Kendi gericilerini deviren Yunan ve Türkiye halkları arasında 
halledilmeyecek hiçbir sorun olamaz. İki ulus proletaryası, Marksizm-Leninizmin yol göstericiliğinde ve ortak olan sınıfsal çıkarları temelinde iki ulus arasında ekilen tüm düşmanlık tohumlarını 
yok edecek maddi ve manevi güce sahiptir Ezilen kitleleri afyon- 
İamaya yönelen bu eski oyunu ancak iki ulus proletaryası kökünden oynanamaz hale getirecektir. 


Düzeltme 


Gazetemizin geçen sayısında çıkan seçim sonuçlarının de- 


Halbuki rakamları ic anlaşı 
MHP'nin artan oyları 34 bin değil, 24 bindir à; 

2- 1. sayfada yer alan TABLO'da Erzincan ilinin 1977 
seçmen sayısı yanlışlıkla 183.646 olarak yazılmıştır. Doğrusu 
138.646 olacaktır. Aynı şekilde, Muğla'nın 1979 seçmen səyısı 290.759 değil, 209.759'dur 

3- 6. sayfada İstanbul ve Erzincan illerinin durumunu gos 
teren Tablo'nun Erzincan kısmının ilk satırının 1973, 1977 ve 
1979 Seçmen sayısı sütunlarına birer (0) eklenecektir 


Gündeme 


Beg. Ta So1'de 


yetenekli bir yapı oluşturmak üzere 
Beliştirilmeli ve koruyla ilgili eğitim ihmal edi 


İkinci olarak, yer i 
Ga yer ortaya çikan işçi 


Sayfa 7 
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ŞİR kitaplar .. Kitaplar...K'tanlar... 


devrimcilerin gerçekten devrim 
ci düşünce ile silahlanmalarına 
hizmet edecektir 


Sicil Değerlendirme Kurulu 
allatmacâSına hayır ! 


Parti Bayrağı'nın 20. sayısı çıkdı 


J.V. Stalin : 


Mao Zedung'un proletarya Egemen sınıfların me Sa az 10 yıl memurluk yapmış 
hareketinin proğramı, strateji kitlesine karşı yürüttüğü bə a > mak ve halen 4. derece kad 
i H ve taktiğine ilişkin düşüncele ların bir parçası olarak ye larından birinde bulunmak 
STRATEJİ VE TAKTIK rinin Marksizm-Leninizmle hiç- lüğe sokulan "Devlet kar Zorunludur Siçil değerlendirme 
bir ilgisi olmadığı; Mao'cu Hte- ları Sicil Yönetmeliği ei Klm kararlarını çoğunlukla 
ratür içinde özel bir anlamı mur mücadelesi pasifize edil ie. Oyların eşit olması halin 
YILDIZ YAYINEVİ, Stalin mücadelenin bu aşamasında olan 'baş düşman”, “baş çeliş ye, düzenin uysal birer köle de kuruj başkanını Oyu esis 
in 100. Doğum Yılı nedeniyle, yayınlanması açısından da kj“, "özel strateji”, "özel prog olarak kalmaya mahkum e alınır 

kisa bir süre önce, proletar büyük bir önem taşımaktadır ram" ve “aşamalı devrim" gibi meye çalışılıyor Egemen C) 
yanın bu büyük öğretmeninin STRATEJİ VE TAKTİK terimlerin Marksist-Leninist öğ mflann bu tür aldatmacala ~ Memurların kendi temsil 
STRATEJİ VE TAKTİK adlı adı yapın günümüzde her retide ya hiç bulunmadığı ya da rına göre sözde memurları K cilerini kendilerinin seçmesi ve 
yapıtmı yayınladı. Türkçe ola şeyden önce “Mao Zedung bambaşka anlamlara geldiği haklarında değerlendirme yap} bunlar vantanyla sicillerde söz 
rak ilk kez yayınlanan "Ikti- Düşüncesi” adı verilen reviz- Stalin'in bu parlak yapıtı ince- cak. kendi kendilerine not vefiğ Sahibi olmag gibi bir iddia 
dan Almadan Önce ve Sonra yonist düşünce sisteminin bu lendiğinde daha berrak bir bi “Kadrosunu yükseltecektir ile ortaya çıkan değişiklik 
Parti” adlı yeni bir makale- konuda Türkiye devrimcilerinin çimde ortaya çıkmaktadır. Ör Böylelikle de memurlar ezik Berçekte bir aldatmacadan baş 


a bir şey değildir. Memura 
dürecekler" Bu bir aldatma Tin düzene karşı yükselen müca 
dan, bir demagojiden oT delesini pasifize etmek ve Grev 
bir şey değildir TUM li Toplusözleşmeli Sendika 
DER bu konuya ilişkin ol Hakkı talebini unutturmak için 
bir bülten dağıttı. Bu bültend€ egemen sınıfların başvurdukları 
“Sicil Kurulları “nın oluşturuk bir oyundur PTT idaresi ise 
ma biçiminin ve memurların bu değişikliği daha da gerici 
nasl bir gerici çember İÇİM bir şekilde uyguluyor 
alındığının yanısıra şunlar T emekçileri bu oyuna 
lirtilmektedir gelmeyeceklerdir. Emekçilerin 
“Değerlendirme Kurullar, bugünkü talebi, çalışanlar üzekurumlarda (merkezde Ya rinde baskı ve sindirme politi 
bölgede) en üst sicil amirini kasmın bir aracı olan gizli 
veya onun görevlendireceği. sicilin kaldırılmasıdır... Çalışan- 
kendi kadro derecesi larm özlük işlerini yürüten kuyoksa bir alt dereceden bit  rumlarm hiçbir şarta bağlı ok 
memurun başkanlığında, M madan doğrudan çalışanlar tamurlar arasında seçilecek iki rafından seçilmesi ve denet 
memur temsilcisi ile özlük İŞKfİ | lenmesidir Emekçilerin talebi 
birim amirinden oluşuyor Me- GTSS hakkıdır 
mur temsilcisi seçilebilmek için 


kafalarında yarattığı karmaşa ve 
bulanıklığı silmeyeve proleter 


nin eklenmesiyle genişletilmiş meden “mutlu bir yaşam 


H neğin, Maocu öğreti, "baş çeliş 
olarak basılan kitap devrimci 


me” ve "baş düşman konu 
larında yaydığı zehirli düşün 
celerle proletaryaya teslimiyetçi 
bir çizgiye boyun eğmeyi öğüt 
lemiş, Marksist öğretide ya hiç 
bulunmayan ya da zaten uzun 
yıllar önce -Menşevizme veya 
başka türden reformcu düşümcelere karşı mücadele içinde 
mahkum edilmiş tezleri yeniden 
piyasaya sürmüştür 
İşte Stalin'in yapıtı, prole 
tarya hareketinin uzun yılların 
mücadelesi içinde ortaya çık 
miş ve Ekim Devrimiyle de 
sınanmış olan bu konudaki 
öğretileri özlü bir biçimde formüle etmiş olmasıyla komünistlerin eline güçlü bir silah 
vermiştir. Yapıt bu niteliği ile 
Maocu çarpıtmaların üstesinden 
gelmenin de güçlü bir aracıdır 
Öte yandan Stalin'in STRA- 
TEJİ VE TAKTİK adlı yapıtı 
incelenerek proletarya hareketinin ve proleter devrimcile 
rin önlerinde duran bugünkü 
mevcut görevleri açısından da 
önemlidir. Devrim dalgasının 
hızla yükseldiği, proletarya həreketinin gericiliğe cepheden 
saldırdığı bir anda esnek taktiklerin bulunması, yeni örgüt 
lenme biçimlerinin geliştirilmesi 
ve büyüyen kitle hareketinin 
önüne düşülmesi gereken bir dö 
nemde yaşanması bu inceleme- 
nin derinleştirilmesi ve uluslar 
arası İşçi hareketinin bu konu 


Teorisi & 
anti-Marksistti 


bir tartışma yoktu Tartışma, savaşa doğrudan kır 
gerillasylı başlanmasını savunan THKO ve önce pe- 
nin yanısıra, halk savaşı ve bu konudaki Maocu çar hir gerilen aşamasından geçilerek kır gerilen 
pıtmanın eleştirisine yer veriyor yönelinmesini savunan THKP-C örneğinde olduğu 
Halk savaşı sorununun ve onunla ilgili Maocu gibi, Msocu “halk savaşı stratejisi "nin kabulü temelinde 
çarpıtmanın ele alınması, ülkemizde devrimci teori bu sözde strateji nin hizmetindeki “taktik sorunlar” 
ve pratiğin gelişimi bakımından büyük bir önem taş üzerinde oluşuyordu Tüm bu örgütler aynı Msocu 
yor. Konu özellikle ülkemizde devrimci teori ve prati ordu kurmak” teorisini benimsemişlerdi. 
ğin gelişmesinin yakın geçmişteki şekillenişi açısından Silahlı mücadelenin ve “emperyalizmin yumuşak 
önemlidir karnı ` kırları temel alınması bu hareketlerce o derece 
Parti Bayrağı'nın da üzerinde durduğu gibi, 60'h tartışılmaz bir tabu olarak kabullenilmiş, devrimci 
yıllarda ortaya çıkan Kruşçevci modern revizyonizmin şiddeti savunma smimiyeti ve devrim inancı Maocu- 
genel olarak devrimci şiddeti, şiddete dayanan devrim luğun etkisiyle sınıf aç modan kopuk bir biçim sorunu 
teorisini ve emperyalizmi ve gericiliği hedefleyen na, biçimin mutlaklaştırılmasını öylesine indirgenmiş 
proletarya ve ezilen halkların devrimci savaşlarını ti ki; bu, komünist hareketin gelişimini zorlaştıran, 
halk savaşları pratiğini reddetmesi karşısında sözde bu gelişmenin en azından hızını kesen önemli etken- 
halk savaşı teorisi 'nin propagandasını yapan Msocu lerden biri oldu. Kırların temel aknmasna dayanan 
revizyonizm, konuyla ilgili aldığı tutum dolayısyk sözde halk savaşı teorisi şehilerde çalışmanın, 
belirli bir güç toplamış, revizyonist etkisini yaygınlaş proletaryaya yönelmenin. onun sınıf hareketiyle birtırmada elverişli bir konum elde etmişti Devrimci leşmenin başlıca engellerinden biriydi Devrimin 
şidetin reddi karşısında onun savunulması yerine kırlarda patlak vermesi ve kırlara dayanarak şehirlere 


Xyıldız yayınevi 


Parti Bayrağı'nın 20. sayın, köylü sorununa 
genel bir bakışım ve Maocu etkilenmenin özetlenmesi. 


r 


daki deneylerini 


daha da artırmaktadır 


özetleyen 
Stalin'den öğrenmenin önemini 


Elazığ 


s 


emekçiler üzerinde 
sıra sikiyðnetim ve 
cilere karşı planlı ve si 

14 Eyll günü El 
kilileri, cezaevi yön 


gerçekleştirilen bir prov 


Faşist diktatörlüğ 


z 
$ 


Hkinlara doldurduğu devrimci ve 
da uygulanan baskının yanı 


in işbirliği sonucu devrimyürütülmektedir. 


5 Cezaevi'nde sıkıyönetim yet- 


MHP katillerin işbirliğiyle 


» ve saldırı sonucunda bir dev 


devrimci şiddetin bir biçiminin, proletaryanan bakış 
açsından kopanlmış ve sınıf çıkarlarının gerçekleş 
mesinin bir aracı olmaktan çıkarılmış mutlaklaştırıl 
masını temsil eden Maocu revizyonizm, devrimci 
şiddet ve onun biçimleri sorununda yarattığı karışık 
bktan yararlanarak birçok devrimci unsuru etkileye 
bilmişti Kruşçev revizyonizminim devrimci şiddeti 
reddetmesinden öfkeye kapılan devrimci unsurlar 
Maocu revziyonizmin de yozlaştırma etkisiyle yollarını 
bulamayarak maceracılığı sürüklendiler Diğer py 
lerin yanısıra, yakın geçmişte gerek uluslararası alan 
da gerekse ülkemizde küçük burjuva ihtilaküiğin ge 
lişmesinin, maceracriradeci yollara sapılmaanın önem- 


doğru yayılması ihtimali, işçi anıfının örgütlenmesi 
ni, onun içinde, şehirlerde çalışmanın reddine (ya da 
en azından tamamıyla küçümsenmesine) yol açarak 
mutlaklaştırılmıştı. Ve bu muatlaklaştırmanın reddi 
sözde devrimci şiddeti savunmaktan vazgeçme olarak 
yorumlanarak, urun süre gerçekleştirilemedi. Proleter 
devrimci hareket çok uzun süreden beri (75'lerden itibaren) şehirlerde çalışmanın, proletarya içinde çalış 
manın, savaş konusunda bağımsız olarak tayin edici 
Jnemini tespit etmesine, teorik açıdan bu sonuca 
varmasna rağmen, sözü edilen Maodu tezleri savunma 
ya da devam etti Bu teoride belirli bir eklektizme 
yol açarken, pratikte kesinlikle işçi sındı hareketiyle 


ü bir etkeni devrimci şiddetin savunulmasının yeri 
ne onun bir biçiminin mutlaklaştıfılı 
Maocu revizyonizm olmuştar Ma 


Marksizm Leninizmin birleşmesinin hızlı olmayan bir 
gelişme seyri izlemesi sonucunu doğurdu. Uzun bir 


Karaağaç gecekondu mahallesi emekçileri ve devrimci- 


imleri 


rimci katledildi, 4'ü 
Saldırıdan sonra 16 


üzere 14 kişide yaralandı Í 
bir çocuk 6 35'lik bir taban 


eme z 
Me gizlendi. Saldırıyı gerçek- |- f 


snı geçiren 


NTE Ekim x 


i t cani if Çiçek, Muzaffer Top ve 
d sıkıyönetim Ba koruma altına alındılar 
ve el olarak saldırı ile > dığı şeklinde yaygara savaş sorununu hareketçıkarıldı. edindiler. Proletarya ve 


Sire Jİ nolu kısımda devrimciler 
sürekli bir provokasyon ve 
in direnmesi üzerine, ceza 

n I Nolu cezaevine nak 
saldırılarına | Nolu ceza 
olaylaştırdı. 
össü olarak kullandılar 
» Her seferinde olayların 
haberinin olmasına karşın 
lara destek oldular. Öyle ki 
aramalarda faşistlerin üze- 
Alaattin ve teğmen 
saklanıyordu 
in kaldığı koğuşlarda 


Elazığ Askeri Cez 
ve faşistler bir arada tu 
saldırı ortamı yaratıldı D 
evi yönetimi faşistlerle 
lettiler. Bu durum MHP'li kaleri 
evinde devam etmelerini daha 
Faşistler cezaevi berberinis 
Birçok kez devrimcilere 
gelişiminden cezaevi yö: 
hiçbir tedbir almadılar ve 
sıkıyönetim yetkililerince z 
rinden çıkan, silahlar bizzat 
Muzaffer tarafından hiçbir kayi peç 
14 Eylül saldırısında önce Örimcil 


ezilen halka güvensizlik, iradecilik denilen küçük bur 
juva illeti onlan Maocu revizyonizmin etkisine özellik. 
ke açık hale getiriyordu 

Ülkemizde 70'lerin başındaki küçük burjuva demokrat hareketin görüşleri ve gelişmesi bilin. 
mektedir. THKO, THKP-C, TİKKO gibi başlıca küçük 
burjuva ihtilalci örgütler hemen tüm görüşlerini, suvjektif değerlendirmelerden hareketle şartlarının ya 
genelgeçer olarak ya da içinde bulunulan durumda 
var olduğunu “kanıtladıkları” silahlı mücadelenin 
esas olması, kırların esas alınması ve şehirlerin kırlar 
dan kuşatılarak kurtarılması tezleri odağında geliş 
tirdiler Silahlı mücadelenin şartlarının içinde bulunu 
lan anda var olduğu şeklinde yapılan tüm tespitler de, 
kesinlikle yalnızca verili anın (örneğin 71 şartlarının) 


Ben lJandarma Komando Alayı'nda askerlik yapan 
bir devrimciyim. Alayımızda halk düşmanlarınca devrimcilere 
ve emekçilere baskı ve işkence yapılmaktadır. Burada özel 
olarak eğitilmiş işkenceci uzmanlar halk çocuklarınasişkence 
yapmaktadırlar. Kürt halkına düşmanlık kusan bu İşkenceci- 
ler, en ufak olayda Batman'da terör estirmektedirler, Nitekim bir süre önce Apocu faşistlerce öldürüldüğü iddia edilen 
CGP İlçe Başkanı'nın öldürülmesi bahane edilerek çevrede 
terör estirildi. Birçok emekçi işkenceye çekildi. 


Ala halk çocuklarına işkence yapan ve çvrede terör 
rr başında Alay Komutanı Albay Hasan İklcez, 
2 Tabur Komutanı Binbaşı Temel Cingöz, Hareket Subayı 
İsmet Yoğurtçu, | Tabur Komutanı Yüzbaşı Yücel Tuğralı 


boykot taktiğini açıkladı. Söz 
alan emekçiler görüşlerini belirttiler. Düzen partilerinin 
halk düşmanı yüzü teşhir edilerek seçimlere katılmama 
kararı alındı. 

14 Ekim günü emekçiler 
-birkaç istisna dışında- sandık 
başına gitmeyerek seçimleri 
boykot ettiler. Açık havada 
bir toplantı yapılarak 
marşlar söylendi. Seçimleri 
Boykotla ilgili özel sayı ve 
Halkın Kurtuluşu dağıtıldı. 


Gerektikçe bu konunun üzerinde durmaya devam 
edecek olan Halkın Kurtuluşu, konunun ks 
açsından Parti Bayrağındaki : yazınm © temel bir 


y rada gö arama yapılarak faşist sald r yanlış bir değerlendirilmesinden, uanırlı bir subjekti- önemi olduğu görüşündedir. Tüm i 3 
gelmektedir. Bu görevli el mar ya- 14 Eyll günü sie yöneti L kendi Eee va. vizmden değil sözde çağın vb. değiştiği tahlillerine dikkatle incelemek, urun süreli m iA 
pild. Karaağaçlı emekçiler reli bir toplantı düzenledik Çezgeyi reel i dayandırılan genel tespitlerden, tam bir iradecilikten patlak veren, iktidarın parça parça alınmasını sağladüzene olan kinlerini bu faa- eğmen kaynaklanıyordu. Silahlı mücadele baştan sona esas yarak ilerleyen genel ayaklanmann gerçekleşme biçi- 


önce devrimcilerin kaldığı Kimde 


muayene yaptı Daha mücadele biçimiydi, bir grup adamın silahlanıp sava- 


liyetlere katılarak dile getir- mi ihtimalini reddeden H.Yolu gibi, 


sonra gideceğini söylemesi 


>. diler. gitmeyerek faşistleri başlaması gerekiyordu ve bu sözde kitlelerin onların edinen Parti ibi pların TE 

E ea ile Batmana gelip giden bu eyy keni: Gebze" PARES o are ipana çi havalandırılma- yali geenlei vb. yoluyla devrimin zaferini garan ramah, ime di ülkeme e sela mlm, 
ini gizlemek 56 AD 023 plakalı bir taksi de kullanmak! HALKIN KURTULU : s içek ve Muzaffer To; tilemek için yeterliydi! Bu hareketler kuşkusuz ki delede berrakl, 
me ia . Hee doktorun yanına girip çıktıkta Sopy 4 çeş yarrfeodal ülkelerde silahlı möcadelenin Dininin Zİ aaa 


olduğu kesime 
bahçesinin etrafında nöbet 
la. Tam bu sırada 
i edilmeye başlandı. Bir 
“Saldırıyı Rauf Çicek ve Mudüzenlediler 
Komutanı tarafından 
Önce canı istediği 
Yayın Halkla 
saldırı olayı karşısında 
konuda sıkıyönetimin 
mem kanıtıdır. 
lerle birliği 
Kanıtı da saldırı al 


Taraftarları yoluyla burjuva (ya da 
-alanmasını 


burjuva feodal) mekanizmanın parç perektirir. Bu şiddet ancak kitlelerin devrimci şiddeti, genel 
ve topyekün ayaklanması olabilir Genel ayaklanma, 
urun ya da kma sürede perçekleşmesinden öncelikle 
şehirlerde ya da kırlarda patlak vermesinden, önce 
merkezi iktidarın ya da yerel devrimci iktidarların ko 
rulmasından bağımız olarak devrimin zaferi için 
zorunlu bir koşullar O birçok yerel ayaklarıma ve 
savaşlardan bileşir, çeşiti ihtimallerden biri olarak, 
her ülkenin somüt koşullarında kendi somut yolunu 
izleyerek gerçekleşir. Ama hangi biçimde oluşur 
oluşun gerekli olan halkın genel ayaklanmasıdır. 
buma uygun bir hazırlıktır. önderliği 
ve işçiköylü temel ittifakının kurulma adır 


Halkımız bütün İşkenceci halk düşmanlarından hesap 


indiler. Bu sırada hav her zaman için esas olduğunu ileri süren Maocu revziyonizmden etkilenmişlerdi. Yine küçük çetelerin. 
gerilla birliklerinin ya da “öncü savaşçı” timlerinin 
büyüyüp genişlemesi yoluyla -tabü ki "basitten karma 
şığı”, küçükten büyüğe” doğru gelişecek. halk ordusu. 
nun kurulması anlayışı başka bir yerden değil Mao 
Zedung'dan alınmaydı. Küçük bir gerilla. birliğinin 
halk ordusunun çekirdeği olduğu görüşünden hareket 
le THKO'nun başından “ordu” ismini kullanmaya 
bile bunu gösterir 

Ülkemizde küçük burjuva devrimci hareketler 
silahh mücadelelerin ve kırların her zaman için temel 
alınması, kim şehri kurtarması tezlerini © derece 
kesinlikle savunuyorlardı ki, bu konuda aralarndı 


hiçbir açıklamanın yap! 
MHP'li katillerle işbirliğini 

sıkıyönetim 
sonucu gerçekleştirildi 
nöbetçi askerlerin nöbet ) 


devrimciler 
edilmesini sağladılar. (| 
Cezaevi yönetiminin ”“ 
suskun kalması ve fa 
ması üzerine 27 Eylül sürü 


ý VE MARKSİZM LEE ATES rimcilerin kararlı tutumu k3” 
` faşisti Sivaslı ve Simav “ 

* MAOCULUĞUN TEORİ, ALANDAKİ 

ETKİLERİ OZERİNE © e 
* TARIMDA KAPİTALİST, FEODAL 

YARI-FEODAL ORETİM İLİŞKİLERE 
z YOLDAŞIN Dt OE KAEO 

YOLDAŞIN ÖL ÜZERİ Me? i <o 
i MK'SİNE GÖNDERDİĞİ MESAJ 15 Ekim günü Apocu ür g f N 
* ELEŞTİRİ > ÖZELEŞTİRİ OZERİNE > Taa 


Kurtuluşu incilerin, bahçeli 


d SOSYALİST GERÇEKÇİ 
ni REVIZYONIST AT 


25.000 öğretmen gösteri yaptı 


ulmas. İş saatlerinin kısaltılmatı ve 
grev hakkı. Yal 


Besiki yer: SS Tükel © Bankı Tarihi 
Lear 


aa 


yik 250 TL. Yıllık 


kA 
Abone şartlar Yurt iç 
500TL, Yurt dışı iki katsi. 


© SEÇİM YAPILAN İLLER 


AĞRI 110307 
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İdrar 


TABLO 


1979 SEÇMEN SAYISI 


MUĞLA 209.759 


seçmen sayısındaki 
1979'a göre , 
düşme oranı (*) 


14 Ekim seçimlerinin üzerinden 15 gün geçtiği halde, seçin 
ler ile ilgili çeşitli siyasi mihraklann yaptığı değerlendirmeler 
devam etmektedir 

Bütün gericiler, seçimlerden 
şu veya bu partinin güçlenerek 


yüksek olduğu üzerinde duru 


Anti-faşist eylem birliğini 


Seçim öncesinde, proleter devrimciler başta 
Devrimci Yol ve Kurtuluş olmak üzere bütün devrimci, demokratik ve anti-faşist güçlerin bir araya gelerek 
bir antifaşist güçbirliği, bir Seçim Boykot Blok'u 
oluşturmalarını istemişti. Bütün ülke çapında proleter 
devrimciler seçim dönemi boyunca bu konuda yoğun 
bir faaliyet yürüttüler Gazetemiz bu eylem ve güç bir 
liğinin seçim döneminde gerçekleşmesi ve göçlendiril 
mesi için sürekli bir propaganda yürüttü başta Devrimci Yol ve Kurtuluş olmak üzere anti-faşist demok: 
ratik göçlere çağra yaptı 

Duna rağmen anti-faşist demokrasi güçleri arasındaki güç ve eylem birliğinin merkezi planda ve bütün 
ülke çapında gerçekleşmesi ve güçlenmesi mümkün 
olmadı. Devrimci Yol böyle bir eylem birliğinin 


tnilmas için elinden geleni yaptı. Dahası revizyonist 
İerin kuyruğundan kopmamak için var gücü ile çalıştı 
Elbette bu durum, kitlelerin faşist diktatörlüğe karşı 
mücadelesinin daha üst düzeyde güçlenmesini; gerici 
siyasi mihrakların, faşist reformist ve revizyonist 
partilerin karşı-devrimci propagandalarının daha büyük oranda kırılmasını olumsuz yönde etkiledi. Başka bir deyişle Devrimci Yol ve Kurtuluş'un antifaşist eylem birliğinin bütün ülke çapında gerçekleşmesi karşısında takındıklarn olumsuz tavır, en azın 
dan, faşist diktatörlüğün ve gerciliğinin birleşmiş 
saldırıları karşısında kitlelerin gücünü zayıflatan bir 
etki yarattı. Karşrdevrimin saldırılarının kitlelerin 
ve antifaşist demokratik güçlerin birleşmiş gücü ile 
pöskürtülmesinin önünde engel oldu. 


BAZI ALANLARDA GERÇEKLEŞEN 
EYLEM BİRLİKLERİ 


Devrimci Yol ve Kurtuluş'un anti-faşist demokratik göçlerin bütün ülke çapında devrimci, anti-fa- 
Şi göçler arasnda eylem birliğinin gerçekleşmesine 
yanaşmayan tutumlarına rağmen, birçok alanda 
HALKIN KURTULUŞU taraftarları ile, özellikle 
Devrimci Yol taraftarları anti-faşist eylem birlikleri 
yaptılar, faşizme ve egemen sınıfların güçlerinin 
saldırısına karşı birlikte mücadele ettiler. Sözcüğün 
kasım anlamı İle bazı alanlarda Seçim Boykot Bloku - 
nun oluşturulması ve demokrasi mücadelesinin yük 
seltilmesi hayata geçti. bazı yörelerde Halkın Kurtuluşu ve Devrimci Yol taraftarları ortak bildiriler 


Bunun birkaç öreğini yu şekilde sıralayabiliriz 

Yukarda verdiğimiz kâpürden de görüleceği gibi 
Seçim Kampanyası için Gariantep'te Halkın Kurtuluşu Devrimci Yol taraftarları ortak bir bildiri yayın. 
lâyarak emekçi halkı seçimleri boykot etmeye, 
halktan yana kişi ve kuruluşları Seçim Boykot Kampanyasına katılmaya ve demokrasi mücadelesini yükseltmeye çağırmışlardır. a 
$ Gene yukardaki küpürden de anlaşılıcağı gibi, 
Yalova'da devrimciler yöre çapında Seçim Boykot 
Bloku oluşturdular. Yurtsever Devrimciler (Yalova 
YDGD) ve Devrimci Yol (Dev-Genç) 'Devrimeler' 
imzası ile bir bildiri dağıtarak gerici partileri teşhir 
ettiler. 

İzmir'de bazı Devrimci Yol yöneticilerinin 
IGD ile ‘arayı düzeltme” çabasına girmelerine rağmen, 
Bayraklı semtinde Halkın Kurtuluşu ve Devrimci 
Yal taraftarları ortak eylem birlikleri gerçekleştirmişler ve bu yönde toplanlılar yapmışlardır. Halkın 
Kurtuluşu ve Devrimci Yol taraftarlarının Bayraklı- 
da ortak düzenledikleri kahve toplantıları ve bu toplantılara yüzlerce emekçinin katılması bunun olumlu 
bir örneğini oluşturmaktadır. 

Seçim döneminde gerçekleştirilen bu eylem birlikleri elbette ki mdece Gaziantep, Yalova ve İzmir 
ile sınırlı değildir. Bu dönemde devrimciler ile antifaşist güçler arasında ülkenin daha birçok yerinde 
antifaşist eylem birlikleri gerçekleştirilmiştir. Ve 
bunlara ber geçen gün bir yenisi eklenmektedir. 


ANTLFAŞİST EYLEM BİRLİĞİNİN 
ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ YIKALIM 


Devrimcilerin ve antifaşistlerin gerek seçimler 
döneminde ve daha önceki dönemde çeşitli 
yörelerde gerçekleştirdikleri antifaşist eylem birlikderi um derece olr 'or ve belli bir gelişmeye de 
işaret etmektedir.  Hugün tabandaki devrimciler 


bütün ülke çapında gerçekleştirelim 


faşizme ve egemen sınıfların yeni saldırılarına karşı 
ortak eylemler örgütlemekte, eylemlerde ilkeli birşekilde bir araya gelmektedir. Proleter devrimciler, 
Hakkın Kurtuluşu taraftarları bu konuda son derece 
olumlu davranmakta, halk güçlerinin birliğini sağlamak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Yukan 
ya aktardığımız örneklerden de görülebileceği gibi, 
birçok yörede ve alanda Devrimci Yol taraftarı dev 
rimciler de bu eylem birliklerine katılmakta ve 
kitlelerin antifaşist mücadelesini güçlendirmektedir- 
ler Bu durum sym zamanda revizyonizmden 
kopuşun da önemli bir göstergesini oluşturmaktadır 
Fakat halk güçlerinin antifaşist birliğinin daha 
güçlü birşekilde oluşturulması için bütün bunlar ye 
terli değildir. Devrimci Yol ile Halkın Kurtuluşu 
arasndaki antifaşist demokratik eylem birliği bütün 
ülke çapında ve merkezi planda henüz gerçekleş 
memiştir. Bugün aşılması gereken olumsuzluk da 
budur. Bu konudaki zaaf da Halkın Kurtuluşu ndan 


ie çapınd 


yapmamışlardır. Fakat 

taraftarlarının antifaşist eylem birliklerine katıl 
ması son derece sevindirici olumlu bir gelişmedir 
Devrimci Yol'u çkaran arkadaşların bu gelişmeleri 
de dikkate alarak bu anti-faşist eylem birliklerinin 
bütün ülke çapında gerçekleşmesi ve sürekli olması 
için aktif bir çaba göstermeleri gerekir, Bugün antifaşist mücadelede alınan yol ve egemen anıfların 
yeni saldırı hazırlıkları bütün devrimcilerin omuzlar 
m bu sorumluluğu yüklemektedir. Biz Devrimci 
Yol'u çıkaran arkadaşların bu sorumluluğu duyacaklarına İnanıyoruz 

Kurtuluş ise tam tersi ,prokter devrimciler 
ile antifaşistler arasındaki eylem ve güç birliğinin 
gerçekleşmesini engellemek için hergün yeni engeller 
çıkarmakta, anti-faşist güçler arasındaki eylem birbiklerini önlemek için elinden geleni yapmaktadır 
Bunun yanında revizyonizme daha yakın bir çizgi 
izleyerek kendi taraftarlarının TKP vb. gibi revizyonist mihrakların etkisi altında kalmasına neden ol 
maktadır Bu da antifaşist mücadeleyi zayıflatmakta 
ve kitleleri pasifize etmeye yaramaktadır. Kurtuluş" 
un seçimlere katılma kararı ve bu yöndeki faaliyeti 
de esas olarak buna hizmet etmiştir. Kitlelerin antifaşist demokrasi mücadelesinin gelişmesinin ve halk 
güçlerinin birliğinin şekillenmesinin önüne engeller 
dikmiştir. Kurtuluş, gerçekten antifaşist güçlerin 
birliğini oluşturmadan ve bunun sağlamlaşmasından 
yana yas; revizyonizm ile arasına kesin bir sınır çekmelidir. Bütün halk güçlerinin ilkeli bir temelde eylem 
ve güç birliğini savunmalıdır, bunun hayata geçmesi 
için azami ölçüde gayret göstermelidir. Ancak bu 
doğru tutum, anti-faşisi güçlerin toparlanmasına, 
karşı-devrim karşısına antifaşist güçlerin topyekun 
direnmesine hizmet edecektir Aksi takdirde, yani 
Kurtuluş'un bugünkü tutumunu sürdürmesi, onun 
reyizyonizm ile arasına kesin bir sınır çekmemesi 
antifaşist mücadelenin gelişmesine ve antifaşist 
göçlerin birliğinin sağlanmasına hizmet etmeyecektir 
Bugün Kurtuluş taraftarı devrimciler anti faşist güçler 
arasnda eylem birliği sağlanmasından yanadır ve 
birçok yöredeki örnekler de bunu göstermektedir. 
Kurtuluş'u çıkaran arkadaşlar devrimcilerin ve anti 
faşistlerin sesine de kulak vererek antifaşist göç- 
birliğinin bütün ülke çapında gerçekleşmesinin önünde engel olmamalıdırlar. Devrimci sorumluluk bunu 
gerektirir. 

Üstelik bugün anti-faşist ve devrimci güçler ara 
sındaki eylem birliğini gerçekleştirmek ve bunu bölün 
ülke çapında sürekli kılmak, bu konudaki zaafları aşmak daha da önem ve aciliyet kazanmıştır. Çünkü 
egemen «niflar ve onların siyasi temsilcderi yükselen 
antifaşist halk hareketini bastırmak için her zamankinden daha yoğun bir hazırlık içindedirler Ve 
bunun için yeni siyasi alternatifler oluşturmaya, bunları hayata geçirmeye çalışmaktadırlar Anti-faşist 


bütün devrimcilere ve anti-faşistlere düşen görev, antifaşist demokratik eylem birliğinin önündeki engelleri kaldırarak, bu konudaki zaafları aşarak ilkeli 
temelde bir araya gelmek ve gericiliğin karşısına topyekün olarak çıkmaktır 

Devrimin çıkarları bunu gerektirir Biz bütün 
devrimci ve antifaşbilerin, ve antifaşisi güçlerin 
bu sorumluluğu duyacaklarınaı inanarak, anti-faşist 
güç ve eylem birliğinin bütün ülke çapında gerçekkşimilmesi ve bunun srekli kılmması yönündeki 
çağrımızı yineliyoruz. Proleter devrimciler ve yurtsever devrimciler bunun için her türlü çabayı ve 
fedakarlığı göstereceklerdir. 

HALKIN KURTULUŞU bu yönde atılan her . 
olumlu adımı destekle yecektir. 


çıkmasından veya bazı partilerin Oy kaybetmesinden çok, 
seçime katılma oranının çok 


yor ve bunun da "demokra 
si''nin bir göstergesi olduğunu 
söylüyor. Daha da önemlisi bütün gerici siyasi mihraklar s€ 
çimlere katılmanın çok yüksek olduğunu iddia etmeye 
devam ederek, boykot taktiginin etkili olamadığım ispat 
etmeye Çalışıyorlar Bu konu 
da faşistlerden, reformistlere; 
revizyonistlerden reformist KÖşe yazarlarına kadar bütün ge 
rici kalemşorlar ve egemen Smf temsilcileri tam bir ağız 
birliği etmiş durumdadır 

AP, MHP, MSP yp, gibi faşist partilere ve onların kiralık 
kalemlerine sorarsanız seçimle 
re katılma çok yüksek olmuştur 
ve seçmen kitlesi “solcuları degil, milliyetçileri” terçih etmiştir. “Bazı aşırı solcuların boykot çağrıları “hiçbir şekilde” 
'etkili”" olamamıştır 

Reformistler ise, “boykot 
çağrılarına” rağmen, halkın 
seçimlere “görülmemiş bir oranda katıldığı"'nın, CHP'nin “hetah uygulamalarından” ve “hükümetin ağır bir enkaz devrak 
masından” dolayı seçmenin 
CHP'yi terk ettiğinin propagandasını yapmaktadırlar. 

Bu yalan ve demagojinin şam 
piyonluğunu yapanların başın 
da bir de TKP ve TİKP revizyo- 


2 
nistleri gelmekte 
göre, halk 
muştur ve Özel 
kendi destekledi; 


r. TKP'ye 
aşma koş 
Istanbul'da 
aya oy ver- 


miştir. “Aşırı sokğy''ların boyblamamıştır 


kot çağrısı 
TİKP ise, bu 


ida egemen st 
nıfların d sözcülüğünü 
yapanlarla y; ktadır ve 
kendini egemen saflara ve em 
peryalistlere tam ânlamı ile kabul ettirmek ol keseden 
atıp tutmaktadır. 


GERÇEKLER 
ONLARI YALINLIYOR 


Halbuki bizzat egemen sınıf” 

ların i kurumla- 

a ya mlar bü- 

n gericileri yalşnlamaktadır 

Hare: Seçim Kürulu tarafım- 
a e i 

ER yınlanan Şe çeşitli gə 


rakamlar, 
m güre emen sayısı 
tüğünü ye içindeki nof a i airite 
ek alınd 1979 
seçimlerine ya Oranının 
son derece olduğunu 
bir çırpıda liri Bu rakamları n geçen se 
yani uk. Bu sayr 
mizda da 


Yapılan 29 ilde 
1977'ye f sa sayisinda- 
B düşme ınlıyoruz 
(Bkz. TABLO) ©” 


Seçime katılma oranı 9055 dir 
m a NM > 


katılma oranı % 60'tır. Ancak 
geçen iki yıl içinde seçmen sa 
yısı bu illerde en az 750 bin art 
miştir. Bu durum da göz önüne 
alındığında seçim yapılan illerde seçimlere katılma oranı an 


cak “© 55'tir. Üstelik bu oran 
İstanbul gibi yerlerde 45'e 
kadar düşmektedir 


Gerçek durum böyle iken 
bütün gericiler elbirliği ile seçimlere katılma oranının © 76 
olduğunun propagandasını yap 
makta ve bu seçimlerin Cumhuriyet Tarihinin en yüksek katr 
limlı seçimleri olduğunu söylemektedirler. Halbuki gerçek durum bunun tamamen tersinedir 
1979 seçimleri, cumhuriyet ta 
rihinde katılımın en düşük ok 
duğu seçimlerdir. Bu da kitlelerin demokrasi mücadelesinin 
yükseliyor olmasına, onların 
gerici siyasi partilerden gittikçe 
daha çok umut kesiyor olmala 
rma işaret etmektedir. Aynı 
zamanda da devrimcilerin ve 
antifaşistlerin boykot taktiği 
nin önemli bir başarısını ve bu 
taktiğin doğruluğunu göstermektedir 


Fakat gericiler bir taraftan 
gerçekleri inkar ederek seçim 
lere katılma oranının çok yük 
sek olduğunu iddia ederken ve 
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boykot taktiğinin etkili olmadığını söylerken; bir taraftan da 
ağız ucuyla da olsa gerçekleri 
itiraf etmek zorunda kalmaktadırlar Nitekim CHP reformizminin başı Ecevit, seçim sonrasında partisinin yenilgisini değerlendinrken yaptığı bir konuş 
mada, boykot taktiğinin de 
CHP'nin oy yitirmesine neden 
olduğunu söylemek zorunda 
kalmıştır. Aynı şekilde Hürriyet gazetesi il il seçim sonuçlarının değerlendirirken, yaptığı 
kısa yorumlarda boykotun başarsını tek tek iller için ortaya 
koymak zorunda kalmaktadır. 


NEYİ AMAÇLIYORLAR? 


Gericiliğin bu konuda yalan ve 
demagojiye başvurmaktaki esas 
amacı, kitlelerin anti-faşist mücadelesini pasifize etmek, onu 
parlamentarizm kanalına akıtmak ve gerici partilerin daha 
fazla tecrit olmasını önlemeye 
çalışmaktır 


Ama bütün bu çabalar boşuna. Güneş balçıkla sıvanamıyor. 
Kitlelerin demokrasi mücadelesi 
yükseliyor. Gericiler, faşistler, 
reformistler ve revizyonistler 
ne kadar bu mücadeleyi pasifize etmeye ve bastırmaya çalşırlarsa çalışsınlar, kitlelerin 
anti-faşist demokrasi mücadelesi yükselmeye devam edecektir. 
Ve gericiliğin barikatların bir 
bir uçurarak ilerleyecektir. 


Demokrat Tutum Nedir? 


urlas 
CHP refor »nun uzlaşma 


aşizmin alternatifi olmadığı ve 
tarafından bir defa 


pokukasnın endirdiği seçim sonuçları 


laha doğrulu CHP yönetimi bile reformist demagojinin aÇs” 
3 ederker 

çıkması ve uğradığı seçim yenilgisi sonucu düşünme ihtiya hissederke 
= A vun 

reformizme bel bağlamada kraldan çok kralcı davranan, € HP'yi savu 


dümen suyunda gitmeyi tek alterna 


k verip 
demokrat bazı köşe yazarları, aydınlar, reformizmi 


ma ve reformizme des onur 


tif olarak gören sözde 


çare olarak göstermeye devam ediyorlar. CHP'nin faşizmle uzlaşma polı 
uygulanması meşru olan bir po 


tikasını haklı çıkarıp, darda kalındığında 


litika olarak sunan bu yazarlar, sonuçta reformist şarlatanlığı affettirmeye 
uğraşıyorlar 

Hala faşizmin reformizmden başka alternatifi olmadığını ve olamaya 
cağı propaganda ederek C HP'nin içine düştüğü durumu yöneticilerin be 


ceriksizliğine vb. yoran bu köşe yazarları bu yolda yürüyerek nereye vara 
caklardır? Bizzat son seçim sonuçları CHP'nin açık iflasını gösterdiği gibi 
çıkmaz bir yol uzlaşmacısreformist politikanın ancak ve ancak faşizmi 
güçlendireceğini, ve faşizm büyük ölçüde güçlenmediyse bunun doğrudan 
nedeninin halkın mücadelesinin yükselmesi ve komünist ve devrimci 
demokrat hareketlerin varlığı olduğunu kanıtlamışken; bu yazarlar gerçek 
leri gözardı ederek ne yaptıklarını sanıyorlar? Ecevit az mi becerikliydi, az 
Sorun, tamamen kişisel olmaktan uzak 


mı umut olarak lanse edilmişti 
olup, izlenen siyaset sorunu, hangi sınıfların çıkarına hizmet edildiğ 
sorunu değil midir? Grev ertelemeleriyle, “toplumsal anlaşmalarla", şıkı 
yönetim ilanlarıyla, dernek kapatma ve gösteri vb yasaklamalariz, tüm 
demokratik hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılması çabasıyla reformğzm 
20 küsur ay kime hizmet etti? O, ezilen sınıflarla hakim sınıflar arasındaki 
çatışmada tamamen ikincilerin yanında yer alıp onların isteklerini yerine 
getirmeye çalışmadı mı? Reformizmin aldatıcı propagandasının yanıda 
aldığı tüm halk düşmanı gerici tedbirler, onun yüzünün kitleler nezdinde 
açığa çıkmasına yol açarken, yanı sıra faşizmin işini kolaylaştı rmaktan 
başka neye yaradı? d 
Alternatif bu düzenin içinde değil dışındadır Reformizmde değil 
devrimdedir. Baştan beri bunu görmemekte, gördüğünü yazmamakta ayak 
direyen sözde demokrat yazarlar hala aynı yolda yürümektedirler Devrim 
d 1 Mayıs gösterilerini görmezlikten geldiniz ne oldu, savunduğurluz , 
sözde zor durumda kalmasını önlemek istediğiniz reformistler faşizmi mi 
ezdi? Şimdi seçime katılma oranının çok yüksek olduğunu ve kitlelerin 
sözde AP'yi desteklemeye yöneldiklerini söyleyip açık gerçekleri tabrif 
ederseniz, devrimci güçleri küçük düşürmeye çalışırsanız anti faşist mi 
olacaksınız? Gerici devlet ve mevcut düzenin sınırları içinde hapsolmuş 
düşüncelerle bir yere varılamaz. Siz küçümsediniz diye devrim gelişmemez 
lik etmiyor, ama siz devrimci gelişmenin karşısında yer almakta direttik 
çe gericileşiyor ve tamamen halka karşı bir konuma sürükleniyorsunuz 
Bu düzeni savunmak, onu kutsal görmek, devletin "bekas" için çaba 
sarfetmek, bunu, reformizmin açık iflası şartlarında, faşizm korku 
suyla hala ona yılana sarılır gibi sarılmakla yapmaya çalışmak kimseye 
şeref kazandırmaz. Halk kendisini aldatanları affetmiyor, sırtından kal 
dwp atıyor. Hiçbir demagoji uzun ömürlü olamaz Hele sınıf mücadelesi 
nin bu hızlanıp sertleştiği şartlarda, Reformizmin bundan böyle kendisine 
sahip çıkmaya çalışanı da hokkabazlaştırp siyasi ölü haline getiretek 
İflası ve genel olarak gericiliğin güç kaybetmesi, kitlelerin gerici partiler 
den giderek umut kesmesi şartlarında saflar açıkça belirginleşiyor. Bir 
tarafta gelişip güçlenen halkın devrimci güçleri, diğer tarafta argınlaşması İhtimali özellikle sizin üzerinizde tedirginlik ve reformizme daha sıkı sa 
rılma ihtiyacı yaratan gericiliğin güçleri. Ve bel bağlanacak tek güç halkın 
gücüdür, yolu Marksizm-Leninizm tarafından aydınlatılan halkın örgütlü 
gücüdür. Bu güç gelişmektedir. gelişecektir Önünde duran her şeyi ezip 
geçerek. Bu gücün safları, reformizmin etkinliğinde olanların bu etkiden 
kurtulmasıyla da genişleyecek, güçlenecektir. Şimdiden böyle olmaktadır 
Aydınların, köşe yazarlarının da yapacağı çok işler vardır. Ama isteyen, 
gelişmelere ayak diremekte özgürdür 
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7“ “Meclisler ülkemizdeki de | 
mokratik mewzilerden biridir 
Seçmen kitlesinin oyları milletve 
killerini ve siyasi partileri kontrol 
eden bir rol oynuyor Halkın hak- 


suslıkları göstereceği tepkileri dik- | 
haté olan siyasi partiler damak- -4 


ülkemizde demokratik hek 
özgürlüklere göz diken her rors 
birisi” de 


akımın engellerinder 


parlamento oluyor 


Yukardaki satırlar AP'nin 
veya CHP'nin veya başka bir 


| partinin yayın organından | 
değil, kendisini ‘devrimci 
olarak tanıtan TİKP'nin 


yayın organı AYDINLIK Ga 
zetesinin 22 Ekim 1979 
tarihli sayısından alınmıştır. 
Parlamentonun gerici yüzünün her geçen gün daha 
çok açığa çıktığı, onun faşist 
diktatörlüğe tam anlamı ile 
örtülük yaptığı bugünkü ko- | 
şullarda yazılan yukardaki 
satırlar için özel bir yorum 
yapma ihtiyacını duymuyo- / 
ruz Yorumu okuyucuya 
L bırakıyoruz A 
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GERCEGİIN ITIRAFI 


14 Ekim Seçim sonuçlarını değerlendiren faşist HERGÜN 
Gazetesinin yazarlarından Taha Akyol, bu gazetenin 22 Ekim 
1979 tarihli sayısında şunları yazmaktadır 

” Moskova taraftarı TSİP'in Doğu'da bazi vilayetlerd. 
yüksek sayılabilecek oylar, “marksizm'e değil ele psi amirine mal 
şahsına verilmiştir. Bu oylar başka partilere gittiğinde Marksistler bu 


oyların "feodal" olduğunu söylerlerdi Şimdi "Kürt. g 
ni en y Şimdi emokrat oylar’ diye 


Denemesi kolay o adayları başka pertilerden gösterin, bakın o oylar 
nasl başka partiye gidiyor Binaenaleyh ‘feodal nitelikli, yani aşiret 
bağlarının çekip getirdiği bu oylar Marksizmin malı değildir ” 


Evet, gerçekten de durum böyledir. Gazetemizi 
sayısında da belirttiğimiz gibi, TSİP, işçi OTENE büyük 
şehirlerde hiçbir varlık gösteremezken, oylarmı özellikle 
feodal ve yarrfeodal ilişkilerin büyük ölçüde etkili olduğu 
Doğu ve Güney Doğu Bölgelerinde artırmıştır. Toprak ağalarının bir bölümü bu bölgelerde sosyakfaşist TSİP'i desteklemişlerdir. Ve hatta bu partinin liste başlarını toprak ağalarının 
adamları doldurmuştur. Ve TSİP'in Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerinden aldığı oy, köylülerin ve emekçilerin "özgür iradeni değil, toprak ağalarının özgür iradelerini temsil etmekte- 

Fakat bu sadece TSIP açısından değil, bütün gerici 
partileri açısından da geçerlidir. AP, MP, CHP ee 
reformist partiler de toprak ağalarının ve sömürücü sınıfların 
çıkarlarını temsil etmektedir ve seçimlerde toprak ağalarının 
komprador kapitalistlerin desteğine sahiptirler Faşist HERGÜN 
Gazetesinin yazarı da bu durumu dolaylı yoldan doğrulamakta, 
gerçeği itiraf etmektedir. Gerçekten de ‘denemesi kolay" 
Bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde TSİP listeira yer alan adayları başka partilerin (örneğin MHP'nin) 

telerinden gösterin, bakınız o oylar nasıl bu partilere gidiyor. 

Hatta bunu denemeye bile gerek yoktur. Çünkü bugün AP'nin, 

ran SARGON Saa yayin organlığını yaptığı 

er ağalarıdı 

HaT bileme has öle nike O iğ a 

şte Taha Akyol'un dolaylı yoldan itiraf ettiği ek de 

e ge — Tea ETE aynı zamanda eğe İriş kite 
tuğunu da itiraf etme! ir V 

açıklamalar kendini ele vermektedir. öğüne 


